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Nadat het vorige nummer van DNK een vooral protestantse in-
slag had, wordt er ditmaal ook weer ruim aandacht besteed aan 
rooms-katholieke onderwerpen. Allereerst is daar de bijdrage van 
Erik Sengers over de Haarlemse bisschop Mgr. Aengenent, die een 
kerkelijke carrière wist te verbinden met een wetenschappelijke 
loopbaan als socioloog. Aengenent wilde niet terug naar middel-
eeuwse toestanden maar wel naar middeleeuwse beginselen. Zijn 
leven laat zien dat opwaartse sociale mobiliteit in Nederland niet 
beperkt bleef tot de calvinistische ‘kleine luyden’.
 Marieke Smulders schetst een levendig beeld van de veranderen-
de sfeer op een klein- en grootseminarie in de tweede helft van de 
twintigste eeuw. Het problematische van de idealen van die jaren 
wordt in haar bijdrage invoelend beschreven. Hoe kon men te-
gelijkertijd openstaan voor een moderniserende maatschappij en 
daarbij vasthouden aan codes als wereldmijding en celibaat?
 Een protestantse bijdrage is die van Cees Houtman over evange-
list en ‘kerkplanter’ Kors Holleman. Het artikel behandelt de be-
ginfase van de Vrije Evangelische Gemeente te Leeuwarden. Danig 
tegengewerkt door hervormde ‘catechiseermeesters’ wist hij zich in 
de Friese hoofdstad niettemin te handhaven.
 Jurn de Vries is een aantal jaren geleden gepromoveerd op het 
werk van A.A. van Ruler. In zijn bijdrage staat hij stil bij de poli-
tieke ideeën en activiteiten van de Utrechtse theoloog. Kort na de 
Tweede Wereldoorlog zoekt hij als ideoloog van de Protestantse 
Unie een andere weg dan hervormde theologen als Miskotte, die 
de Doorbraak omarmden en lid werden van de Partij van de Ar-
beid. De Protestantse Unie handhaafde de ‘theocratie’. Een groot 
succes werd het niet.
 Kerkrechtspecialist Klaas-Willem de Jong behandelt een feno-
meen uit het hervormde gemeenteleven in de negentiende eeuw: de 
toezegging van beroep. Ging het om een ingeslopen usance of om 
een wettig vastgelegde procedure?

redactie

Ten geleide

00 Ten geleide.indd   1 04-06-17   10:52


