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moderniseerde. Dat hij tevens als kapitein diende 
op een slavenschip is veel minder bekend. Zelfs 
de ter zake deskundige Van Winter besteedde in 
1978 meer aandacht aan de financiële resultaten 
van de Kamer Stad en Lande dan aan de connec-
tie met de slavernij. Dat is een opvallend verschil 
met de rechtstreeks betrokkenen in de zeventiende 
en achttiende eeuw. De in het Groningse Hooge-
zand van zijn oude dag genietende Schot William 
Butler (1686-1731) had er geen enkele moeite mee 
om op zijn grafzerk in de Groningse Martinikerk 
te vermelden dat hij directeur was geweest van het 
slavenfort Elmina op de Goudkust (het huidige 
Ghana). De zerk werd bij de restauratie van de 
Martinikerk in 1970 verwijderd …
 Fokken en Henkes hebben een nuttige en leer-
zame gids geschreven, net als het Amsterdamse 
prototype compleet met wandelroutes. Een opmer-
kelijke bron die de auteurs traceerden betreft de 
schadeloosstelling van de eigenaars van de in 1863 
bij wet bevrijde slaven. Die schadeloosstelling kon 
zeer aanzienlijk uitvallen. Zo ontving alleen al de 
familie Feith 37.800 gulden, verdeeld naar rato 
van het aandelenbezit in de betreffende Surinaamse 
plantage. Die aandelen waren geërfd van de beken-
de dichter Louis Rhijnvis Feith. Tenslotte nog een 
opmerking over de titel, die nadrukkelijk over sla-
vernijverleden spreekt. Mensenhandel anno 2017 
een verleden? Het valt te hopen, maar tevens te 
betwijfelen. De bezoeker die zich vanaf het stati-
on naar het centrum van Groningen begeeft, komt 
onderweg door de Folkingestraat. In de zijstraten 
daarvan worden tal van vrouwen geëxploiteerd in 
de prostitutie. Blijkbaar gaat het om een lucratief 
bedrijf: menselijke koopwaar. Degenen aan wie het 
geld verdiend wordt komen in menig geval uit de 
zelfde landen als de slaven van de Kamer Stad en 
Lande uit vroeger eeuwen. –

¶ Gert J. Peelen, met medewerking van Petra 
Pronk, Spreken over boven. Harry Kuitert. Een 
biografie, Amsterdam: Uitgeverij Vesuvius 2016, 
484 pag. isbn 978 90 8659 744 4, €29,90
¶ Dirk van Keulen

Ik behoorde tot de laatste of een na laatste groep 
studenten, die het college ‘Inleiding ethiek’ kreeg 
van Harry Kuitert. Ik kende zijn naam uit het kerk-
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vol opwinding en afkeer wanneer er weer een boek 
van zijn hand was verschenen. Daarom keek ik als 
student theologie wel uit naar colleges van hem. Ik 
was nieuwsgierig naar de man. Ik kan me nog goed 
zijn eerste college herinneren. Twee dingen zijn me 
bijgebleven. Het ene is dat Kuitert moraal vergeleek 
met een pad langs een weiland. Jarenlang lopen 
mensen langs dat pad. Totdat er één op het idee 
komt, dat er een kortere weg mogelijk is door een 
hoek af te snijden. Anderen volgen en zo ontstaat er 
een nieuw pad. Aan de hand van dat beeld legde hij 
de veranderlijkheid en de historische bepaaldheid 
van moraal uit. Het andere dat ik mij van dat eerste 
college herinner is een betoog dat in de ethiek de 
argumentatie de doorslag geeft en dat iedereen moet 
kunnen meepraten. Daarna volgde de vraag: ‘wat 
heb ik jullie nu afgenomen?’ Het duizelde me op dat 
moment even. Ik dacht na. Al snel gaf Kuitert zelf 
het antwoord: het beroep op de bijbel!
 Het trof me dat ik deze herinneringen ook las in 
de biografie die Gert J. Peelen met medewerking 
van Petra Pronk over Kuitert heeft geschreven.1 
Het beeld van het weiland (207), de afwijzing van 
het beroep op de bijbel in de ethiek (233, 303, 307, 
320, 331) en de nadruk op argumentatie (363, 
416, 421) vinden alle hun plaats in de biografie. De 
biografie is een ‘Unvollendete’. In 2003 is Peelen 
begonnen met het onderzoek voor het boek. Drie 
jaar later werd hij ziek. Als gevolg daarvan was 
het onmogelijk intensief aan het project te wer-
ken. Toen hij in oktober 2015 overleed was een 
groot deel van het boek – hoofdstuk 1-16 en de 
epiloog – gereed. Petra Pronk voltooide in overleg 
met Peelen het boek en schreef hoofdstuk 17 en 18.
 Peelen kiest voor wat hij zelf noemt ‘een gods-
dienstsociologisch georiënteerde biografie’ (425). 
Bepaalde aspecten van Kuiterts leven en werk wor-
den beschreven tegen de maatschappelijke achter-
grond waarbinnen Kuitert zich bewoog. Binnen 
die achtergrond zijn verschillende kringen te on-
derscheiden, die elkaar ook deels raken en over-
lappen. De Gereformeerde Kerken in Nederland 
waarbinnen hij opgroeide waren nauw verweven 
met de Vrije Universiteit waaraan hij als hoogle-
raar was verbonden.
 Kuitert werd in 1924 geboren te Drachten. In 
1935 verhuist het gezin naar Den Haag. Belangrijk 
zijn de oorlogsjaren. Tussen 1943 en 1945 zit hij 
ondergedoken in Utrecht. Na de oorlog studeert 
hij theologie aan de Vrije Universiteit (1945-1950). 
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