Waar moet gij levenswijsheid zoeken?
In ’t oudste en beste Boek der boeken.
Wat stelt dat boek u steeds ten wet?
Zijt in de liefde naauwgezet. (p. 15)

Verscheidene van Annevelds geschriften zijn leerboekjes met een
uiteenzetting van de geloofsleer. In een ervan, Berijmde katechis-
mus (10)," bedient hij zich van rijm met als resultaat onder meer
de volgende vragen en antwoorden:

Wat vond eens Adam in de vrouw?

Een beeld van wederliefde en trouw. (p. 10, nr. 13)
Wat is dan wel voor ons deze aarde?
Opvoedingsplaats tot hooger waarde. (p. 11, nr. 16)
Wie kan met grond op God vertromwen?

Wie God in Jezus blijft aanschouwen. (p. 12, nr. 14)
Wat gaf God door des Bijbels leering?

Den sterksten spoorslag tot bekeering. (p. 17, nr. 21)
Werwaarts is Hij [Jezus] voorts opgenomens

Daar elke brave hoopt te komen. (p. 18, nr. 16)
Waaruit kan uw geloof steeds blijken?

Uit dain, die aan zijn [Jezus’] deugd gelijken. (p. 21, nr. 7)

Uitvoeriger en in proza belicht Anneveld het christelijk geloof in
Handleiding (12). In het eerste gedeelte (p. 3-23) geeft hij daarvan
een bepaald ondogmatische en aanschouwelijke beschrijving. In
het tweede gedeelte (p. 24-46) komt de geloofsleer in catechismus-
stijl thematisch aan bod. In mijn schets van Annevelds levens- en
wereldbeschouwing put ik rijkelijk uit dit boekje.

Van geheel andere aard dan de voorafgaande publicaties is De
familie Woudman (17), een voor de jeugd bestemde narratieve ver-
heerlijking van het buitenleven met als doel de godsdienstige op-
voeding. Zij vloeide uit de pen van een man die zijn leven lang in
de grote stad woonde, maar dankzij zijn kennissenkring het leven
op buitenplaatsen kende.™

Karakteristiek van de maconnieke geschriften

Anneveld was ‘Loge-Redenaar’. Dat hield in dat hijj tot taak had
zijn logebroeders de beginselen van de vrijmetselarij in te prenten
en de naleving ervan te toetsen. Zijn status weerspiegelt zich in zijn
geschriften.

Tot de onderwerpen die Anneveld in het Maconniek Weekblad
aanroerde behoorden bijvoorbeeld: ‘De wijsgeerige, geloovige en
godsdienstige deugd, zich onderling en den mensch met zich zelven
verzoenende’ (God openbaart zich ‘in den Bijbel als in Christus, in

% Voor het fenomeen zie H.
van ’t Veld, Wegwijzer naar
Christus. De Heidelbergse
Catechismus berijmd en
gezongen, 1624-2006, Zoe-
termeer 2007.

9 Zie het gedicht ‘Op het
Buitengoed van een Broeder’,
MW 7(1858), no. 41.
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