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37 De hierboven gedane
beweringen hoop ik in een
ander verband nader te
adstrueren.

Dat ter verbeetring mijner zeden.

Welk is ’t gevolg van zuivere deugd?

Bij zelfvoldoening ware vreugd.

Waarom moet gij de deugd betrachten?

’k Moet haar reeds om haar schoonheid achten.
Wie is bij u beklagenswaard?

Hij, wiens gedrag hem onrust baart.

Wien moet gij als de pest ontvlieden?

Die ’t onkruid uit hun hart niet wieden.3¢

Uit Annevelds ‘algemene’ geschriften krijgt men een goed beeld
van de inhoud van zijn onderwijs als kerkelijk werker. Uit wat over
hem als vrijmetselaar bekend is, blijkt dat ‘Loge la Paix’ voor hem
zijn persoonlijke, ‘oecumenische’ parochie was, waar hij als ‘Rede-
naar’ ongebonden zijn ‘evangelie’ van de wijsheid als het hoogste
goed kon uitdragen.

De combinatie godsdienstonderwijzer-vrijmetselaar kan voor
een eenentwintigste-eeuwse christen verrassend zijn. Bedacht moet
evenwel worden dat in de negentiende eeuw protestantisme en vrij-
metselarij konden samengaan. Onder de vrijmetselaars bevonden
zich ook predikanten. Anneveld was met zijn weinig orthodoxe le-
vensbeschouwing niet het enige buitenbeentje dat als godsdienston-
derwijzer in de Amsterdamse hervormde gemeente werkzaam was.
Wat mij bij mijn ‘excursies’ in de geschriften van enkele van zijn
Amsterdamse collega’s trof was hoe rijk geschakeerd de opvattin-
gen van de godsdienstonderwijzers te Amsterdam in de negentien-
de eeuw waren en hoe zij klaarblijkelijk de ruimte hadden die bij
hun godsdienstig onderwijs uit te dragen. In de negentiende eeuw,
toen de kerk stevig in de samenleving verankerd was, bood, naar
het zich laat aanzien, de hervormde gemeente te Amsterdam de
ruimte om onder de noemer ‘christelijk’ een gevarieerd ‘boeket’
van religieuze overtuigingen te presenteren. Toen geschiedde onder
de paraplu van de kerk, wat nu, nu de kerk voor velen passé is,
maar religie nog volop leeft, buiten de kerk in de maatschappij
gebeurt, zij het meestal niet meer onder de christelijke vlag.’”
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