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 Van Meiners is bekend dat hij zich als hervormd predikant in 
Amersfoort in 1914 vrijwillig aanmeldde voor de functie van veld-
prediker. Het teruggevonden materiaal stelt in staat om over die 
keuze, en de gevolgen ervan, iets meer te zeggen. Eerst wordt een 
schets van de levensloop van Meiners gegeven. Vervolgens gaat de 
blik naar de historische context van natie, leger en kerk. Dan wordt 
ingezoomd op de eerste (chaotische) maanden (sept.-dec. ’14) aan 
het front in Goirle e.o. Puttend uit de brieven aan zijn gezin, preken 
en toespraken hoop ik een beeld te schilderen van deze periode. The-
ma’s als geloof en kerk, het zoeken van de eigen weg, betrokkenheid 
en realiteitszin, zorg om het huisgezin, de verschillende tradities, col-
legialiteit en bewustzijn van geheimhoudingsplicht ten aanzien van 
militaire zaken passeren in dit essay de revue.

Levensloop
De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn – Spr. X:7. 
Deze spreuk siert het graf van Meiners op de openbare begraaf-
plaats ‘Soesterweg’ in Amersfoort en is ondertekend door ‘zijne 
vrienden’. Op 11 juni 1921 publiceerde het Amersfoortsch Dag-
blad het volgende bericht: ‘Gedenkteeken Ds. W.J. Meiners. Don-
derdag 16 juni, des avonds acht uur, zal in het lokaal Muurhuizen 
123 (’t Sluisje) een vergadering gehouden worden van allen, die 
hunne instemming hebben betuigd met het plan tot stichting van 
een gedenkteeken op het graf van wijlen ds. Meiners. (Kerkbode).’2

 De vergadering heeft succes gehad. Je kunt het niet missen: de 
monumentaliteit van het graf, de fraaie steensoort, de verzorgd-
heid, te midden van de oude sfeer van de begraafplaats (veel ver-
zonken, bemoste, gebroken stenen) vallen op. De plechtige impres-
sie wordt versterkt door de inscriptie op de grafsteen:

Ter gedachtenis aan Willem Jacobus Meiners, predikant bij de 
Ned. Hervormde Gemeente te Amersfoort 1899-1921, veld-
prediker der iv Divisie 1914-1918, geboren te Leiden 20 jan. 
1864, overl. te Amersfoort, 16 febr. 1921.
De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, Spr. 
X:7.
Zijne vrienden.
Lina Elisabeth Justine Meiners-Crébas, geb. te Westkapelle, 10 
mei 1867.
Overl. te ’s-Gravenhage, 1 dec. 1951.

Zelfs wanneer ik onbekend zou zijn met ds. Meiners, zou ik me 
als toevallige passant afvragen: wie was deze man, was hij zo bij-
zonder dat voor hem door ‘zijne vrienden’ een dergelijk kostbaar 
gedenkteken opgericht is?
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