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is het boek een permanente uitnodiging tot bekering (p. 157, 172-
173). Daarbij wordt benadrukt dat het ware geloof niet een kwes-
tie van louter kennis is. Een ‘godgeleerde’ is niet identiek aan ‘een 
tot God bekeerde’ (p. 83). Uitvoerig wordt de bekering van Kees, 
de koopman, beschreven. Hij, die over een fenomenale kennis van 
de Bijbel en de geloofsleer beschikte, had ooit op de vraag of hij be-
keerd was, ‘ja’ geantwoord, maar ten onrechte: ‘Hij was nog geen 
arme zondaar geworden voor God en kende nog den rijken Chris-
tus niet’ (p. 86). Die leert hij kennen door na een zware geestelijke 
depressie inzicht in ‘eigen zonden’ gekregen te hebben en geleerd te 
hebben ‘niets te zijn voor den Heere’ (p. 109), en geen ander dan 
‘de Heere Jezus’ tot ‘Borg en Middelaar’ te hebben (p. 165). Kars-
sen erkent dat bekering op verschillende wijze kan gebeuren, maar 
altijd als middelpunt heeft: ‘Jezus Christus, het geslachte Godslam, 
dat met zijn bloed de zonden bedekt’ (p. 110).
  De waarzegster (21) en Zijn er zoo? (28) hebben een aantal 
overeenkomsten. De bijgelovige boer blijkt een geliefd personage 
(21, p. 27-29) en boer Rik een oude bekende, evenals de vrome 
marskramer (21, 111-115). Wat betreft God, valt in De waarzeg-
ster evenwel de nadruk op diens ‘wonderlijke’ sturing van het men-
selijk lot (21, p. 39, 91).
 Karssen doorspekt zijn verhalen met bijbelteksten en aan de 
Bijbel ontleende vergelijkingen. De predikant bidt tot God om de 
vrouw van lichte zeden, de ‘zondares’, tot ‘eene Magdalena’ te ma-
ken (Lucas 7:36-50; 8:2 [21, p. 35]). De oud-militair was bekeerd, 
maar had ‘in den grijzen ouderdom’ nog ‘zijne worstelingen, als 
een Jakob bij den Jabbok’ (Genesis 32:24-29 [21, p. 107]). Boer 
Rik, ‘de geheel zinnelijke, natuurlijke mensch’ had als ‘geestesbroe-
ders koning Achab en koning Saul’ (28, p. 60). Koopman Kees is 
een trouwe vriend op wie Spreuken 17:17 en 18:24 van toepassing 
zijn (28, p. 123).
 Blijkens zijn verhalen voor de jeugd en voor volwassenen was 
Karssen een orhodox protestant. In Zijn er zoo? (28) manifesteert 
hij zich als een bevindelijk gelovige die eigen accenten legt. De 
door hem gecreëerde Kees bezocht blijkens zijn bekeringsverhaal 
(p. 167-173) ‘gezelschappen’ van vromen, maar neemt er toch af-
stand van, omdat ‘de geest der bespiegeling’ er te veel heerst en 
‘het blijmoedig, werkdadig arbeiden in den dienst des Heeren niet 
genoeg werd besproken en beoefend’ (p. 169). Hij was actief in 
een ‘vereeniging van jongelieden’ en betrokken bij een geestelijke 
opwekkingsbijeenkomst op een landgoed waar predikanten van 
diverse richtingen optraden – het verhaal bevat klaarblijkelijk au-
tobiografische elementen – en geloofsgetuigenissen van verschillen-
de inhoud weerklonken (p. 170). Zelf voelde hij zich meest aange-
trokken tot diegenen voor wie het leven van de bekeerde mens niet 
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