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den door het hoofd van koopman Kees:

 Zooals ik ben, kom ik tot U, vermoeid van ’t bange strijden,
 O, lieve Jezus, help mij nu. Red mij van zielelijden! (p. 107)

Karssen verzorgde een herziene uitgave van de door H.J. Bud-
ding(h) (1810-1870), een kleurrijke en door bevindelijke protes-
tanten hooggeachte predikant, samengestelde bundel geestelijke 
liederen (20).14 Hij schaafde de taal en stijl bij en verving een aantal 
verzen door andere. Het vierde vers van lied 1, een loflied luidt:

 In Jezus Christus zoeten naam
 Moet buigen alle knie te saam,
 Tot prijs en heerlijkheid van God, –
 Dit zij ons eeuwig, zalig lot. (p. 5)

Hij publiceerde Christelijke gedichten (25), een bundel stichte-
lijke poëzie, voor tweederde bestaande uit werk van eigen hand 
(p. 1-66), met daaraan toegevoegd een of meer gedichten van Ne-
derlandse poëten, onder wie A. des Amorie van der Hoeven, W. 
Bilderdijk, A. van der Hoop Jr., en H. Tollens Cz.. Met de bloem-
lezing bewees hij thuis te zijn in de Nederlandse letterkunde. Met 
zijn eigen bijdragen manifesteerde hij zich op poëtische wijze als 
de godsdienstonderwijzer en evangelist. Dichterlijk becommen-
tarieerde hij bijbelgedeelten.15 Tien pagina’s over ‘de geraakte’ in 
Marcus 2 sloot hij af met:

 De avond is gedaald, de heldre sterren stralen;
 Zij willen aan elkaâr het blijde feit verhalen,
 Dat ver beneden haar op aarde is geschied.
 Zij flonkren in het meer en op Kapernums wegen,
 Zij spreken sterrentaal en schitteren Jezus tegen,
 Die over zonde en smart en ’t sterrenheir gebiedt. (p. 10)

Vijf bladzijden over ‘De nacht [van Jakob] aan de Jabbok!’ [Gene-
sis 32:23-33] lopen uit op:

 Terwijl de sterren bleeken,
 Knielt Isrel [Jakob] biddend neêr;
 De angsten zijn geweken,
 Hij zag Gods aanzicht weer!
 Hij denkt aan Bethels droomen [Genesis 28:10-22],
 En aan het ‘Leger Gods’ [Genesis 32:1-2];
 En hier aan Jabboks stroomen,
 Bleek ’s Heeren trouw een Rots.
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