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16 Mededeling van de 
uitgever aan de boekhandel 
van 16 februari 1917. Zie 
Bedrijfsdocumentatie van 
Misset in de Bibliotheek 
voor de Boekhandel/Bijzon-
der Collecties UvA. Blijkens 
Brinkman’s catalogus der 
boeken [...] 1917-1920, 595, 
en 1921-1925, 651, houdt 
de uitgever nog jarenlang de 
naam Karssens’s Bijbelsche 
Scheurkalender in ere. In 
de jaargangen 1927-1931 
wordt daaraan toegevoegd: 
‘Opnieuw bewerkt door J. 
Goslinga, H. Kaajan, J.C. 
Rullmann en N. Van der 
Snoek’. Zie Brinkman’s 
catalogus der boeken [...] 
1926-1930, 377.

17 In verkorte vorm ook 
opgenomen in de catalogus 
Feestgeschenken van de 
uitgever, onder meer in die 
van 1910 en 1913. Zie de 
Bedrijfsdocumentatie (n. 16).

 Nu zal hij niet meer vreezen;
 Verdwenen is zijn pijn;
 Dit Pniël mag hem wezen,
 Een eeuwig medicijn. (p. 27)

Het lied ‘Zondagmorgen’ brengt de betekenis van de zondag aan 
het licht:

  Elke nieuwe Zondagmorgen,
  Predikt luid dat Jezus leeft:
 Dat Hij hier in ’t land der zorgen, Zegenend Zijn volk omzweeft;
 Dit te weten troost de harten, Balsemt wonden, lenigt smarten,
 Is de roos wier zoete geuren, droeve zielen op kan beuren. (p. 33)

Het levenswerk: de Bijbelsche Scheurkalender voor Oud en Jong
Van 1880 tot zijn dood wijdde Karssen zich aan de verzorging van 
de Bijbelsche Scheurkalender voor Oud en Jong, een uitgave van C. 
Misset te Doetinchem. Het eerste kalenderblaadje was gedateerd 
1 januari 1881. Zoveel stof had hij voorbereid dat de uitgever in 
staat was postuum nog de 37ste jaargang voor 1918 van ‘Karssen’s 
scheurkalender’ aan te bieden met daarbij de mededeling dat ‘uit de 
nalatenschap is gebleken, dat de Kalender ook in de toekomst ge-
regeld zal kunnen blijven verschijnen’.16 In het ter gelegenheid van 
de 30ste jaargang gepubliceerde Zijn er zoo? (28) wordt de tekst ge-
citeerd die Karssen ter inleiding van de ‘feestkalender’ schreef. Hij 
noemt daarin de doelstelling van de ‘preekjes’ op de voorkant van 
de blaadjes: Gods ‘dierbaar Woord in korte gedachten te verklaren 
en toe te passen op de verschillende omstandigheden van het hui-
selijk, maatschappelijk en zieleleven’. Ook memoreert hij het ‘ze-
genrijk genot’ waarmee ‘de achterkantjes’ gelezen kunnen worden. 
Daarvan kan men zich een beeld vormen dankzij de gepubliceerde 
bloemlezing met de titel Kent gij uw Bijbel? (27).
 Wat de teneur van de voorzijde betreft, mag men aannemen dat 
Karssen daarop zijn orthodox en bevindelijk geloof, verwoord in 
onder meer zijn vertellingen, tot uitdrukking heeft gebracht. De-
zelfde geloofsovertuiging belijdt hij ook in de aanbevelingen die 
hij ter inleiding schreef voor door Misset in vertaling uitgebrachte 
stichtelijke boeken van buitenlandse auteurs.17 Zeer te spreken was 
hij over de boeken van de Engelse schrijfster Fannie Eden, pseu-
doniem van Fanny Eadon Horner (1849-1945), omdat zij ‘zich 
geheel en al beweegt op grond van Gods Woord’, haar lezers ‘een 
helderen blik in de diepen verdorvenheid van het menschelijk hart’ 
gunt, hun voorhoudt dat alleen ‘het bloed van Jezus Christus’ van 
alle zonden reinigt en niet schroomt ‘het den boozen aan te zeg-
gen, dat het vreeselijk is te vallen in de handen van den levenden 
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