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die uiting der zonde een feit, dat eens geschied, los

van mijn wezen is, en dus mijn eigen ik buiten spel

laat. Zie ik alleen op de gedane of verrichte zonde,

dan dunkt het oordeel , dat komt, mij slechts eene uit-

wendige verantwoording, waarin wel die daden, die

woorden, die gedachten, maar niet mijn eigen wezen,

mijn eigen ik zal worden afgekeurd. Is het alleen de

bewuste zonde , die mij tot verootmoediging noopt, dan

gevoel ik wel, dat mijn levensuiting besnoeid en geleid

moet worden, maar nooit dat het op het dooden van

het eigen ik , op een sterven van mijn wezen zelf aan-

komt. Ik blusch dan de vlam, die langs de vensters

lekt, maar laat het daarbinnen voortbranden : belet het

uitkomen der ziekte, maar om ze des te gevaarlijker

naar binnen te doen slaan : ik snij het onkruid bij den

grond af, maar om het op den wortel, die ongedeerd

bleef, telkens weelderiger te doen uitschieten.

Maar hoe natuurlijk die neiging bij den zondaar ook

zij , ze is door en door verderfelijk. Van zelf immers

leidt die oppervlakkigheid er toe, om met voorbijzien

onzer woorden en gedachten bijna uitsluitend in de

volbrachte daad zonde te zien, en ook daarbij het schuld-

gevoel alleen dan krachtig te laten werken , als die daad

door afwijking van onze gewone zonden, in het schelle

licht van overtreding, van opzettelijke verkrachting van

ons geweten , zich voor onze oogen stelt. De diepte mij-

ner zonde hangt naar dien maatstaf uitsluitend af van

den indruk door mijn zonden op mijzelven gemaakt, en

helaas ! daar ons bewustzijn zich bijna uitsluitend regelt

na'ar de meening onzer medemenschen , schuiven we dan

zoodoende ongemerkt, en zonder zelf het te weten, het

oordeel der publieke meening voor het oordeel Gods


