
DE KERKELIJKE GOEDEREN.

Geen tijdschrift , dat zich ten taak stelt de publieke

meening ten onzent op kerkelijk gebied te leiden, mag zijn

loopbaan in 1869 binnen onze kerk vervolgen , zonder

een krachtig woord mede te spreken over het groote vraag-

stuk , dat voor dit oogenblik elk ander in onze kerk

beheerscht , dat der kerkelijke goederen.
Immers een ware omwenteling zal eerlang in het

beheer dier goederen voor onze Hervormden zijn tot stand

gebracht. Er zal een omkeer van zaken plaats grijpen,

die voor de toekomst onzer Hervormde kerken van

onberekenbare gevolgen kan zijn. Er zal over mil-

lioenen en millioenen schats een beschikking worden

gemaakt, die als der Meden wet met vaste klem voor

altijd binden zal. En toch alle deze dingen dreigen

hun beslag te krijgen, zonder dat de Hervormde

kerk, in haar massale beteekenis genomen, ook maar

van verre gist, wat geschiedt, of vermoedt wat er

gaande is. We zijn in gevaar van ook op dit gebied,

onverwachts voor een fait accompli te staan , waar-

tegen elk beroep op ons deugdelijk recht machteloos

zal blijken. En wat nog het grievendst is, men
zal ons voor de voeten werpen , dat die hoogst-

bedenkelijke regeling door niemand ons opgedrongen

,

maar vrijwillig door ons zeiven aanvaard is. En ge-

dachteloos, onbewust, zonder zelven de beteekenis

onzer daad te begrijpen, zullen we dus met eigen

hand de boei hebben gesmeed, die dan onherroepelijk,

dan voor altijd klemt.


