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vraagstuk slechts niet smore , is daarom de eenige bede

,

die ik aan vriend en vijand breng. Er zij bespreking

der kwestie , er zij toetsing van het vraagstuk aan de

diepste levensbeginselen. Wie door lichtschuwheid

triomfeeren wil , voert den strijd niet om God.
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