
Aan Dr. A. Kuyper, hoogleeraar aan de Vrije Universiteit

op Gereformeerden grondslag te Amsterdam, en redac-

teur van „de Heraut."

Wéleeriv. en seergeUerde Heer,

Op reis zijnde werd ik, Zaterdag-avond 5^" dezer, min aangenaam
verrast door de vraag: wat is er toch gebeurd en wat hebt gij

toch tegen Dr. Kuyper misdreven, dat gij in „de Heraut" zóó

getuchtigd wordt ?

Wat mij toen verhaakl werd kon ik bijna niet gelooven.

Doch, uw blad van 6 Juni 1880 werd gehaald; en, inderdaad,

daar las ik de van toornegloed tintelende acte van beschuldiging

tegen den armen „afgescheiden predikant" van Zaandam, lui-

dende aldus:

Ook te Amsterdam en Rotterdam zijn openbare meetings

gehouden, om de zaak der Vrije Universiteit aan ons volk

op het hart te binden, en de vele valsche voorstellingen te

bestrijden, die men ten laste van deze stichting in omloop

brengt.

Beide slaagden volkomen naar wensch.

Alleen te Amsterdam deed zich aan het slot een droevig

incident voor, dat we in meer dan in één opzicht betreuren.

Toen er namelijk gelegenheid werd gegeven, om beden-

kingen in het midden te brengen, of om inlichtingen te

vragen, nam Ds. Beuker, pred. der Christelijke Gerefor-

meerde Kerk alhier het woord, en ontwikkelde breedvoerig

niet minder dan zes principiëele bezwaren.


