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geven, door vrijwillig perken te stellen om de vrijheid, die

hij hun heeft toegekend. Met dit doel stelt hij hun drie be-

weegredenen voor, die alles vermogen op een ook maar

eenigszins christelijk hart.

De eerste is de beweegreden der Christelijke liefde, die

van de liefde tot des naasten ziel.

De tweede een beweegreden van voorzichtigheid, de zorg

voor hun eigen zaligheid.

De derde, een beweegreden van hoog Christelijk belang,

de eerbied voor de waardigheid van Christus in hen.

Welnu, broeders, deze drie gronden wensch ik u voor te

leggen in deze drie studiën , ten einde er u zelf toe te bren-

gen zekere grenzen te stellen aan uw vrijheid.

Een eerste overweging, die der Christelijke liefde, moet

er ons toe brengen , vrijwillig onze vrijheid te beperken, 't Is

namelijk de vrees om de zaligheid eener enkele ziel in gevaar

te brengen, door haar op ons voorbeeld te verlokken tot da-

den, die het geweten niet zou goedkeuren , anders gezegd, door

haar te ergeren.

De gewetens ontwikkelen zich niet op volkomen gelijke wijs.

Wat den een is helder geworden blijft nog duister voor

den ander. Daar nu elke daad, die niet uit overtuiging

wordt verricht, zonde is, en die zonde soms een eerste stap

naar den afgrond zijn kan , moet ook reeds de kleinste mate van

eerbied voor het geweten , van zorg voor 't heil van anderen

bij 't kind Gods hem nopen om te vermijden, niet slechts wat

des Geestes werk in een ziel vlak zou tegenwerken , maar zelfs

al wat het zou verhaasten, en de vrije , echte overtuiging niet

geheel ongestoord haar loop laten.


