
Maar zie toe, dat deze uwe macht niet eenigerwijze een aanstoot worde

dengenen die zwak zijn.

Want zoo iemand u, die de kennis hebt, ziet in der afgoden tempel

aanzitten, zal het geweten deszelven, die zwak is, niet gestijfd worden,

om te eten de dingen die den afgoden geofferd zijn?

En zal de broeder, die zwak is, door uwe kennis verloren gaan, om

welken Christus gestorven is?

Doch gij lieden, alzoo tegen de broeders zondigende, en hun zwak

geweten kwetsende, zondigt tegen Christus.

Daarom, indien de spijs mijnen broeder ergert, zoo zal ik in eeuwig-

heid geen vleesch eten, opdat ik mijnen broeder niet ergere.


