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I.

DE LIEFDE TOT DEN NAASTE.

1 Cor. VIII.

Aangaande nu de dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten,

dat wij allen te zamen kennis hebben. De kennis maakt opgeblazen,

maar de liefde sticht.'

En zoo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, ge-

lijk men behoort te kennen;

Maar zoo iemand God liefheeft, die is van Hem gekend.

Aangaande dan het eten der dingen, die den afgoden geofferd zijn,

wij weten, dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen ander

G-od is dan een.

Want hoewel er ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in den

hemel, hetzij op de aarde, (gelijk er vele goden en vele heeren zijn.)

Nogtans hebben wij maar eenen God, den Vader, uit welken alle

dingen zijn, en wij tot Hem; en maar eenen Heere, Jezus Christus,

door welken alle dingen zijn en wij door Hem.

Doch in allen is de kennis niet; maar sommigen, met een geweten

des afgods tot nog toe, eten als iets dat den afgoden geofferd is; en

hun geweten, zwak zijnde, wordt bevlekt.

De spijze nu maakt ons Gode niet aangenaam; want hetzij dat wij

eten, wij hebben geenen overvloed; en hetzij dat wij niet eten, wij heb-

ben geen gebrek.


