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Niemand heeft het op zijn doodbed betreurd in twijfelachtige

zaken te weinig zijn vrijheid gebruikt te hebben. Voor de

hoogste rechtbank zullen we niet onze buitengewone zelfver-

loocheningen maar ons overmoedig handelen te beweenen

hebben. Broeders, broeders, laat ons op onze zielen acht

geven, en offeren we voor den tijd de eeuwigheid niet op.


