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van die enkelen, bij die veel rijker keuze op den achtergrond
treedt ?

Het Lam te volgen waar het ook henengaat, blijft het
hoogste, en daarom moet elke betrekking tot uw medegezalig-
den aan uw betrekking tot het Lam Gods ondergeschikt blijven.

Sterven van Gods kind heet daarom in de Schrift: In Jezus
ontslapen.

En dit nu zegt meer, dan door Jezus des eeuwigen levens
verzekerd te zijn. In Jezus ontslapen, is op het oogenblik van
zijn sterven in Jezus gevonden worden. Het is sterven als een
lid van het Lichaam van Christus. Het is den dood ingaan als

een, die in Hem ingelijfd is; als een die buiten Jezus niet

kan gedacht worden; als een die voor eeuwig van Jezus onaf-
scheidelijk is.

Natuurlijk bestaat er dus gemeenschap tusschen allen, die

nu of ooit in Jezn^s ontslapen zijn, want het is en blijft eeuwig-
lijk één Lichaam onder één Hoofd.
Maar ook in dat Lichaam wordt de verhouding van de leden

onderling niet bepaald door de verhouding waarin ze op aarde
tot elkander stonden, maar in hoofdzaak door de plaats die ze

in dat Lichaam van Jezus innemen.
Dit nu kan met uw aardsche verhouding samenvallen, maar

het kan er ook ganschelijk van verschillen.

En daarom is het, dat de Schrift ons niet op het weerzien
van elkander, maar altijd op het zien van Jezus wijst, want
daaraan moet steeds alle weerzien ondergeschikt blijven.


