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alleen in Jezus bestaan, terwijl ze liier op aarde zoo dikwijls in

allerlei andere dingen dan geloofsgemeenschap uitkwam.
Zoo kan het ook zijn . dat deze natuurlijke verwantschap twee

personen tot een huwelijk bracht: en het is evenzoo denkbaar,

dat tusschen ouders en kinderen uit den baud des bloeds een

geestelijke band opkwam. Eu is het nu, dat deze op geestes-

sympathie berustende huwelijksband , of band tusschen ouders

en kinderen, waarlijk in Jezus gevlochten was, dan natuurlijk

werkt die band ook in de eeuwigheid na. Edoch, dan nooit om
het huwelijk, of om de generatie, maar in Jezus en alleen

onder den invloed dier persoonlijke verwantschap, die krachtens

scheppingsordinantie hier bestond.

Waartegen gewaakt moet, is dus niet het heimwee naar het

weerzien, maar de zucht naar het elkander terug erlangen om
de aardsche betrekking en in de aardsche betrekking.

Elk verlangen om elkander anders dan in Jezus terug te vin-

den, druischt in tegen den eisch des geloofs.

Let ook hier op , dat uw levenskring in het rijk der heer-

lijkheid zoo veel, veel grooter zal zijn, dan hier beneden.

Hier hebt ge saamgeleefd met de heiligen van ééne generatie,

in het rijk der heerlijkheid wordt ge verplaatst in de - alge-

meene vergadering der volmaakt rechtvaardigen: of wilt ge in

den breeden kring van de geslachten aller eeuwen, die vóór u
geweest zijn . en die na n zullen komen.
Hier hebt ge geleefd met de heiligen van één enkel dorp,

een enkele stad, een enkel land: in het rijk der heerlijkheid

zal het een samenleven zijn met de gekochten door het bloed

des Lams uit alle natiën, en volkeren, en tongen.

Hier hebt ge , naar de beperktheid van deze bedeeling , wel in

één stad saamgewoond met duizenden van de gekochten des

Heeren: maar intiemer levensgemeenschap hadt ge alleen met
zeer enkelen, een kring van twaalf, twintig, stellig de honderd

niet te boven gaande: Doch in het rijk der heerlijkheid zal de

gemeenschap een volmaakte zijn . en zich gelijktijdig tot een schare

die niemand tellen kan, uitstrekken.

Is het nu zoo ondenkbaar, dat er onder die heiligen aller

eeuwen en aller natiën personen gevonden worden, die u gees-

telijk veel nader staan, die u innerlijk veel nauwer verwant
zijn, dan die enkelen, aan wie ge n hier op aarde kondt aan-

sluiten? En ligt het dan niet voor de hand, dat het wederzien


