
186 EEN WOONSTEDE GODS IN DEN GEEST.

in Israël , straks vervangen door zijn tempel op Moria. Nq was

die Tabernakel , en was die tempel blijkbaar louter symbolisch.

God woont niet in een tempel met handen gemaakt. En daar-

om was én die Tabernakel én die Tempel bestemd, om te

zijner tijd te verdwijnen. Maar, en let hier op, om dan eerst

te verdwenen , als de Heere op aarde een andere woonstede

zou gevonden hebben , en wel een geestelijke woonstede , zooals

het bij de majesteit van zijn Goddelijk Wezen hoort.

En nu ligt hier al de tegenstelling in, dat God de Heere

na den Pinksterdag zulk een geestelijke woonstede metterdaad

op aarde bezit. Dat toch zeggen u de Apostelen op alle wyze

en in allen vorm. Na den Pinksterdag dan is de kerke Christi

„ een woonstede Gods in den Geest ". Die kerke Christi is zijn

„geestelijke tempeV^ geworden. De gemeente des Heeren is een

„geestelijk huis", waarin God „woning maakt". Geheel in

overeenstemming met hetgeen Jezus aan zyn discipelen gezegd

had , dat hij en de Vader komen zouden en woning bij lien maken.

Zóó staat het dus tegenover elkander. Vóór den Pinksterdag

is de Tempel op Moria de woonstede Gods in het symbool,

als de plaats waarvan de Heere telkens en telkens weer be-

tuigd had : „Hier is de plaatse mijner ruste. Hier zal Ik wonen."

Maar na den Pinksterdag heeft de Tempel op Moria deze

uitnemende beteekenis verloren. Reeds scheurde zijn voor-

hangsel en straks gaat heel de Tempel in de vlammen op.

Maar nu is er op aarde een andere tempel, een andere tüoo?i-

stede God^ in den Geest. En dit heiligdom is niet van steen

en staat niet meer op Moria, maar is de gemeente van den

levenden God, de kerke Christi op aarde.

Twee tempels alzoo; eerst de steenen tempel op Moria, en

nu , nadat deze heeft afgedaan , de levende tempel Gods in de

gekochten des Heeren ; en de overgang uit dien steenen

tempel naar die levende woonstede Gods wordt gevormd door

wat op den Pinksterdag is geschied.

Bij de inwijding van den Tabernakel en van den tempel is

er een aangrijpend oogeublik, waarop in een lichtende wolk


