
ZONDAGSAFDEELING XLII.

Vraag 110. Wat verbiedt God in het achtste gebod ?

Antwoord. God verbiedt niet alleen dat stolun en rooven, hetwelk de Overheid straft, maar

Hij noemt ook dieverij alle booze stukkeu en aanslagen, waarmede wij onzes naasten

goed denken aan ons te brengen, hetzy met geweld of schijn des rechts, als met onrecht

gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of door eenig middel, van God verboden; daartoe

ook allo gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijner gaven.

Vraag: UI. Maar wat gebiedt u God in dit gebod ?

Antwoord. Dat ik myns naasten nut, waar ik kan en mag, bevordere; methemalzoohandele,

als ik 'wildo, dat men met mij handelde; daartoe ook, dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik

den nooddruftige helpen moge.

EEKSTE HOOFDSTUK.

Gij zult niet stolen.

Ex. 20 : 15.

Van het zevende komen we op het achtste Gebod, en daarmee van het

lichaam des menschen op zijn goed. Gelijk we aantoonden, toen we de

indeeling der Wet uiteenzett'en, kunt ge uw naaste aanranden in zijn

jyersoon, in zijn wereld of in zijn naam. Nu randt ge hem in zijn ^ersoow

aan door overtreding van het zesde Gebod, in zijn naam door tegen het

negende Gebod in te gaan, en in zijn wereld door óf tegen het zevende

öf tegen het achtste Gebod te zondigen. Onze ziel staat op tweeërlei

wijze met de zinlijke, zichtbare wereld in verband: eerst in zeer engen

zin door ons lichaam, en daarna in ruimeren zin door het kleed, dat ons

lichaam dekt, het voedsel dat ons lichaam in stand houdt, de woning

waarin ons lichaam bescherming tegen de koude vindt; kortom door al

wat uit het goed der aarde in zeker verband met ons treedt. Het is alzoo

volkomen natuurlijk, dat het aanranden van onzen naaste in zijn wereld

niet afloopt in één gebod, maar in twee geboden gesplitst is. Immers ons


