
IO EEN WOORD VOORAF.

den Oppersten Kunstenaar en Bouwmeester aanbiddend

begroeten.

God de Heere verwekte in ons midden twee mannen, de

Hoogleeraren Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper, die Hij

aan Zijn volk en aan Zijn kerk gaf, die Hij toerustte met

geniale gaven en schitterende talenten, die Hij bekwaamde en

bekrachtigde om de aloude Gereformeerde waarheid uit de

schuilhoeken der vergetelheid te voorschijn te brengen, helder

en klaar in de hedendaagsche taal uiteen te zetten, haar te

ontwikkelen tot op de hoogte van onzen tijd, en haar tot

een zegen te doen zijn voor het verre nageslacht.

Waar het genoemde Leesboek van Gravemeijer ge-

schreven werd vóór dat de Hoogleeraren Bavinck en

Kuyper hun dogmatischen arbeid hadden verricht, is daarin

ook geen profijt kunnen getrokken worden van het zooveel

meerdere licht dat nu ontstoken is.

Mij werd in het harte gegeven een poging te wagen om

voor het belangstellend en meelevend deel van ons volk

een eenvoudig Leesboek te schrijven over een zeer gewichtig

deel der Gereformeerde waarheid, n.1. over de kennisse Gods,

waarin de acadc?nischc studiën van de beide Calvinistische

Dogmatici op populaire wijze worden behandeld. Dat aan

zoodanigen arbeid vele moeilijkheden verbonden zijn, weet

een ieder, die de eigenaardige beweging van de University-

extension gadesloeg, of er aan deelnam. Evenwel, onover-

komelijk zijn ze niet.

Helaas, dat in dit boek niet verwezen kan worden naar

de Dogmatiek van Dr. A. Kuyper, overmits deze wel als

College-dictaat in het bezit zijner leerlingen is, maar nimmer


