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in Hem geschonken — Hij is onze hoogste Profeet en Leeraar.

Zullen wij dus overeenstemming verkrijgen tusschen deze

twee waarheden, dat eene volkomene kennis hier op aarde

niet te verkrijgen is, en deze, dat zonder kennis het volk

van God verloren gaat, dan doen wij het veiligst, door ook

op de kennis der waarheid toe te passen het nederige en

toch van zooveel kracht getuigende woord van Paulus

:

„Niet, dat ik het aireede gegrepen heb, maar ik jaag er naar,

of ik het ook grijpen mocht !

"

Nu hebben de kinderen Gods bepaaldelijk twee schatten

als hun geestelijken rijkdom. In Psalm 25:5 wordt daarvan

gezongen

:

Loutre goedheid, liefdekoorden.

Waarheid zijn des HEEREN paan

Hun, die ZiJ7i Verbond en Woorden

Als hun schatten gadeslaan.

Hier worden Gods Woord en Gods Verbond als de twee

schatten van des HEEREN volk aangeduid. In Psalm 132 : 12

wordt ook het Verbond Gods èn de getuigenis des HEEREN
op het allernauwst vereenigd : „Indien uwe zonen Mijn

Verbond zullen houden, en Mijne gehiigenissen, die Ik hun

leeren zal." En de slotwoorden van Ps. 147 zijn geheel in

dien geest berijmd, als ons aangaande de armoede der Hei-

denen op de lippen gelegd wordt:

Die moesten Zijn getuigenissen

En Zijn Verbondsgeheimen missen.

Van dat Verbond, hetwelk de HEERE met Zijn volk heeft,

van de weldaden die krachtens dat Verbond den gekenden

des HEEREN toevloeien, wenschen wij te handelen, naar het

ons gegeven inzicht in deze dingen, ons daarbij houdende aan

het Woord Gods, leerende van de Gereformeerde Theologie,


