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Het is volkomen waar, dat reeds in dit leven allerlei oor-

deelen Gods openbaar worden. Wij hebben opmerkzaam te

zijn in het zien van Gods vinger ; in velerlei gebeuren heeft

God iets tot ons te zeggen, en telkens gaan allerlei roepstem-

men Gods tot de wereld uit, in ziekten, rampen, ongelukken,

mislukking van oogsten enz. ; maar dat zijn bijzondere, per-

soonlijke, voorloopige oordeelen. Het openbare, het alge-

meene, het laatste Oordeel is komende.

Wie zal het Oordeel houden ? zoo vraagt men. Wij lezen

menigmaal, dat het Oordeel op den Dag des Gerichts een

zake Gods is. En dat leidt tot de voorstelling, alsof God de

HEERE Zelf op dien grooten en schrikkelijken Dag recht zal

spreken en het vonnis zal vellen. Zoo is het echter niet, want

de Vader oordeelt niemand, maar God Drieëenig heeft al het

oordeel aan den Zoon overgegeven. (Joh. 5 : 22) Wij allen

moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Chris-

tus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam

geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

(H Cor. 5 : 10.)

Deze laatste uitspraak bevat tweeërlei. Vooreerst, dat de

Christus Gods de rechtspraak houden zal in het groote Oor-

deel. Maar voorts leeren wij hier, dat „7üz;'ö://<^?z", zoowel de

kinderen Gods als de kinderen der wereld, voor den rechter-

stoel van Christus geopenbaard zullen worden. Het is niet

zoo, dat alleen de verlorenen gedagvaard worden en de

vromen niet voor den rechterstoel verschijnen. Verwarring

van Oordeelsdag met Eeuwig Oordeel leidt tot eene gedachte

als hier wordt weergegeven. De onderscheiding daarbij aan de

hand gegeven doet ons verstaan, hoe eenerzijds wij allen

eenmaal voor Christus' rechterstoel komen te staan, opdat

de uitverkorenen alsdan hun eeuwige vryspraak publiek

voor aller oor zouden hooren uitroepen, en anderzijds de


