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het begin tot het einde toe.'" En in Pred. 8:17: „Toen zag ik

al het werk Gods, dat de mensch niet kan uitvinden, het werk

dat onder de zon geschiedt, om hetwelk een mensch arbeidt

om te zoeken, maar hij zal het niet uitvinden ; ja, indien

ook een wijze zeide dat hij het zou weten, zoo zal hij het

toch niet kunnen uitvinden." En ten slotte Pred. 11:5:

„Gelijk gij niet weet, welke de weg des winds zij, of hoe-

danig de beenderen zijn in den buik van eene zwangere

vrouw, alzoo weetgy het werk Gods niet, die het alles maakt."

Deze prediking laat aan duidelijkheid niets te wenschen.

Zij wordt verstaan door den grootsten geleerde en door den

eenvoudigsten vrome. Zij oefent Schriftuurlijke critiek uit op

het menschelijk kenvermogen. Bij het aanbiddend bepeinzen

van de geopenbaarde waarheid Gods hebben wij nooit te

vergeten, dat God in den hemel is, en dat wij op aarde zijn.

En „Mijne gedachten zijn niet ulieder gedachten", spreekt

de HEERE. Peilloos diep zijn Gods gedachten, slechts met

stamelende klanken kan de mensch er van gewagen, en

niet verder dan tot »een kennen ten deele" kan hij het

brengen in dit tijdelijk leven op aarde.

Niettegenstaande dat alles is er toch, naar het woord van

den Prediker : „hetwelk een mensch arbeidt om te zoeken,"

in des menschen ziel een drang naar kennis, en in zijn hart

een dorst naar wetenschap. Waar dat niet zoo is, brengt

Gods Woord de ernstige vermaning : „Mijn volk gaat ver-

loren, omdat het geen kennis heeft." De Apostel schrijft:

„Voegt bij de deugd kennis." De Psalmdichter bidt : „Geef

mij verstand van God en Goddelijke zaken. " Wat meer is, de

Heere Jezus sprak het uit: „Dit is het eeuwige leven, dat zij

U ke7inen, den eenigen, waarachtigen God, en Jezus Christus,

dien Gij gezonden hebt." Christus is ons tot re'^/ï/z^zöf van God
geworden, en alle schatten van wijsheid en kennis zijn ons


