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verlorenen openbaar hun verdoemenis van eeuwig oordeel

zouden ontvangen.

Christus zal wederkomen om te oordeelen de levenden en

de dooden. De wolken zijn op dien grooten en vreeselijken

Dag de Troon van den Rechter van den hemel en aarde.

Daar gezeten, kan en zal Hij door aller oog gezien en aan-

schouwd worden. Christus zal wederkomen als een Vorst,

geducht in macht, omstuwd door een wacht van engelen

Zijner kracht en gezaligden (II Thess. 1:7), dewijl het Oordeel

vol majesteit haast wederkeeren zal tot gerechtigheid.

Met Hem zullen oordeelen de twaalf Apostelen. Christus

weet in de prediking van het Evangelie zich één met de

Apostelen ; door hen hebben wij gemeenschap met den Vader

en met Zijnen Zoon Jezus Christus; door hun woord geloo-

ven wij. En even daarom zullen, waar het Oordeel „naar het

Evangelie" gaat, de twaalven mede oordeelen. Zoo ver-

staan wij het woord des Heilands tot Zijne jongeren : „Voor-

waar zeg Ik u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de weder-

geboorte, wanneer de Zoon des menschen zal gezeten zijn

op den troon Zijner heerlijkheid, dat ook gij zult zitten op

twaalf tronen, oordeelende de twaalf geslachten Israëls."

(Matth. 19 : 28.) En wat hen aangaat, die nooit van het

Evangelie gehoord hebben, geldt het woord des Apostels:

„Want zoovelen als er zonder wet gezondigd hebben, zullen

ook zonder wet verloren gaan ; en zoovelen als er onder de

wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden."

(Rom. 2 : 12.)

Voor zoover wij uit den Woorde Gods iets van dit

toekomende Oordeel op den Dag des Heeren afweten, laat

zich dat in een viertal gedachten weergeven. Evenwel spre-

kende over deze aangrijpende en onze ziel ontroerende din-

gen, mogen we steeds bedenken : „Wie kent de sterkte Uws
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