
De gedachten en beschouwingen uit het heilig Woord

van God die in dit boekwerk den lezers en lezeressen worden

aangeboden, zijn saamgevat onder den titel : „De Band des

Verbonds." Deze woorden zijn ontleend aan het Schrift-

woord van Ezechiël (20 : 37): „Ik zal u onder de roede

doen doorgaan en Ik zal u brengen onder den ha^id des

Verbonds.'"

In het tweede hoofdstuk van dit boekwerk wordt deze

tekst breedvoerig besproken. Wie dat gedeelte gelezen heeft,

zal licht bevroeden waarom wij gaarne het geheel van

onze Schriftbeschouwingen met dien beteekenisvoUen naam

genoemd zagen. Die ééne titel is voor ons de saamvatting

van alle genadeweldaden die uit het Verbond der Genade

aan Gods kinderen ten goede komen.

Wat hier geboden wordt is echter noch eene volledige,

noch eene wetenschappelijke uiteenzetting van de orde des

heils. Deze stukken zijn als SchriftbescJiouwingen voor de

gemeente des HEEREN bestemd en dus in eenvoudigen trant

geschreven, opdat de broederen en zusteren die belang stellen

in de waarheden der Gereformeerde religie, mochten worden

versterkt en opgebouwd in het hun allerheiligst geloof.

Hierin ligt de oorzaak, dat van het bijbrengen van allerlei


