
EEN WOORD VOORAF, BIJ DEN
TWEEDEN DRUK.

Verrassend was mij het bericht van den heer Kirchner,

dat de uitgave van „De Band des Verbonds'\ in 1906

door hem ter perse gelegd, reeds na verloop van een jaar

was uitverkocht. Het stemde mij tot ootmoedigen dank

jegens den HEERE mijnen God, dat heden ten dage, blijk-

baar in nog breeden kring, vraag is naar literatuur van

ouderwetsch-Gereformeerd type, en dat ook mijn zwakke

arbeid als zoodanig werd aanvaard. Het is meer, veel

meer, dan ik had kunnen vermoeden of durven hopen.

Toen de uitgever mij berichtte dat bij hem het voorne-

men bestond een tweeden druk van mijn arbeid in het licht

te zenden, nam ik met blijdschap en dankbaarheid kennis

van deze mededeeling. Op de vraag of ik voornemens was

eenige veranderingen aan te brengen, enkele stukken bree-

der te behandelen, of sommige gedeelten om te werken,

antwoordde ik, volkomen bewust te zijn van het gebrekkige

dat dezen mijn menschelijken arbeid aankleefde, maar dat er

desniettegenstaande voor mij voorloopig geen termen be-

stonden om op zoodanig verzoek in te gaan. Vooreerst

omdat de ontvangst bij het publiek zeer hartelijk was ge-

weest, gelijk bleek niet slechts uit den spoedigen uitverkoop,


