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omliggende volken spoorloos verdwenen, is de Joodsche natie er altoos

nog, en uitgedijd zelfs tot een kleine twaalf millioen. Ook bezit ze

nog altoos zeer bijzondere intellectueele gaven, die ze natuurlijk alleen

van God ontvangt. Maar met dit al is ze buiten de lijn van het Ko-

ninkrijk der hemelen geraakt. Velen uit de Joden zijn daarin over-

gegaan, maar als natie sloot Israël er zich buiten, en dit is het

noodzakelijk gevolg, dat van zelf besloten lag in Johannes' aankon-

diging, dat alsnu het Koninkrijk van God niet alleen over Israël,

maar over de wereld stond hersteld te worden, en dat dit niet zou

zijn het aardsche Koninkrijk, maar het Koninkrijk der hemelen.

De Koning staat alzoo op den voorgrond. Die Koning is God
zelf. God zelf openbaart zich in den Zoon zijner liefde. Zoo treedt

de Christus in Zijn naam als Koning op, en is het door hem, dat

God weer als Koning regeert. En dit tijdperk van regeering van den

Christus duurt, tot feitelijk en werkelijk het Koninklijk gezag weer

in alle sferen des geestes zal hersteld zijn, en dan zal de Zoon het

Koninkrijk aan den Vader zelf overgeven, opdat God Drieëenig alles

en in allen zij. Jezus drukt hetzelfde uit, als hij zegt: „Mijn Ko-

ninkrijk is niet van hier." Het Koninkrijk van God en het Koninkrijk

van Christus is één. Van een figuurlijke opvatting kan daarom geen

sprake zijn. In den Christus treedt de Koning persoonlijk op. Van

hem gaat voor het Koninkrijk de wet uit, gelijk hij die vooral in

zijn gelijkenissen over het Koninkrijk bloot legt. Hij regeert dat

Koninkrijk. Hij zal als Koning van dat Rijk eens als Rechter zitten.

En hij is het, die persoonlijk den strijd voert voor dat Koninkrijk,

om alle vijanden, die er zich tegen verzetten, te onderwerpen en

machteloos te maken. Er mag dan ook nooit gezegd, dat dit Koninkrijk

een louter geestelijk karakter draagt. Want wel begint het met niet

te komen „niet uiterlijk gelaat^ Er staat voor onzen Koning geen

troon op aarde. Zijns is geen luisterrijke hofstoet. Hij heeft geen

gewapende macht, die voor hem uittrekt. Er is op aarde geen kroon

met diamanten, die hem op het hoofd zal worden gedrukt. Maar dit

louter geestelijk karakter van het Koninkrijk, waarvan hij Koning


