
VOORWOORD

Toen ik in Juli 1901 in Staatsdienst werd geroepen, zag ik mij tot

mijn leedwezen verplicht, de onderscheidene reeksen, die ik in de Heraut

onderhanden had, af te breken. Hieronder behoorde ook een reeks die ten

titel droeg: Onze Eeredienst, waarvan toentertijd ruim zeventig artikelen

verschenen waren. Na mijn aftreden als minister ontving ik van onderschei-

dene zijden aanzoek, om deze reeks zoo mogelijk af te maken. In de

Heraut kon ik hieraan niet voldoen, daar Prof. Dr. H. H. Kuyper de

dusgenaamde leaders in dit weekblad voor goed van mij had overgeno-

men, en ik hem liever niet in zijn geregelden gang stoorde. Ik heb

daarom den rusttijd, die een ernstige keelongesteldheid mij in het voor-

jaar bracht, gemeend niet beter te kunnen gebruiken, dan om dit onder-

werp buiten de Heraut af te handelen. Er ontbrak nog aan de Liturgie

van de Bediening des Doops, over de toelating tot het H. Avondmaal,

van de Bediening des H. Avondmaals, over den Ban en de Wederop-

neming, over de Bevestiging in het Ambt en van de Bevestiging in het

Huwelijk. Deze zes onderwerpen zijn hierom in een vijftigtal nieuwe

artikelen aan hetgeen verschenen was toegevoegd. Het geheel verschijnt

thans in afzonderlijke uitgave en komt hiermee onder het bereik ook

van hen die geen lezers van de Heraut waren, terwijl ook den lezers van

de Heraut thans deze, tien jaren onafgewerkt gebleven reeks, in voltooiden

vorm wordt aangeboden.

's Qravenhage, 1 Augustus 1911.
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