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eerst met zijn optreden de wereld ingaat, en dat door hem en door

hem alleen tot de openbaring van zijn volle heerlijkheid geraken

zal. De opvatting van een rijk des geestes in overdrachtelijken zin

was aan Israël geheel vreemd. Die opvatting is uit de Grieksch-

Romeinsche, niet uit de Israëlitische wereld opgekomen. Ze is een

afgetrokkenheid, die bij de verklaring der Schrift geheel misplaatst

is. Een Koninkrijk, zonder een Koning in den meest eigenlijken zin,

is op de lippen van den Dooper, en op de lippen van Jezus zelf,

een innerlijke tegenstrijdigheid.

In figuurlijken zin spreken wij. Westerlingen, van een rijk der

delfstoffen, een rijk der planten, een rijk der dieren, en zoo ook van

een rijk der kunsten en wetenschappen, het rijk der waarheid, het

rijk der gerechtigheid. De Franschen spreken zelfs van een règne

de la mode, het rijk der mode. De geleerden onder ons, in aan-

sluiting aan het Latijnsche gebruik en aan onze vroegere staatsin-

richting, spraken meermalen van de respublica litterarum, d. i. de

republiek der letteren, wat op hetzelfde neerkwam. Alles wat een

in zichzelf afgesloten geheel met vaste wetten vertoonde, werd als

een rijk aangediend. Soms zelfs ging men zoover, van te spreken

van een leeuw als den koning van het dierenrijk, van den ceder

als den koning van het plantenrijk, en van het goud als den koning

van het delfstoffenrijk. Maar dit alles bleef figuurlijk, een overdrachte-

lijke wijze van spreken, waarbij men aan geen persoonlijken koning

denkt. En door dit zelfde nu ook op het rijk der waarheid, op het rijk van

het goede en op het rijk van het schoone over te brengen, kwam men

in even figuurlijken zin tot een opvatting van het rijk der hemelen, dat

met de heerschappij van het goede, ware en schoone geheel op één

lijn stond. Te Frankfort aan den Main heeft men in den gevel van het

Operagebouw, in groote letters, het opschrift: „Gewijd aan het

goede, aan het ware, en aan het schoone", en het is feitelijk in deze

zelfde gedachte, dat maar al te velen ook het „Koninkrijk der hemelen"


