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Christus het Hoofd; en in Christus is het GoddeHji<e met het crea-

tuurlijke door een heilig middelaarschap vereenigd. Een ineenschakeling

alzoo van alle orden der lagere natuur en van de wereld der geesten,

die in Christus haar hoogste toppunt bereikt. Een heelal, van Gods

scheppend machtwoord uitgegaan, telkens in eigen sfeer van het

laagste tot al hooger opklimmend; eindelijk uitkomend in den

Christus; en in en door den Christus weer aan God Drieëenig ver-

bonden. Met het onbewuste, anorganische beginnend, en door alle

geledingen en trappen zich verheffend tot het God-menschelijk

levensbewustzijn in den Christus, en in hem den scheppingsband

met God bezegelend. Geldt het hierbij nu als regel, dat elke hoogere

orde de naast lagere orde beheerscht: de plant het stoffelijke; het

dier het stoffelijke èn de plant; de mensch het stoffelijke, de plant

èn het dier; de geest van den mensch dit alles en bovendien zijn

eigen dierlijke natuur; en Christus, bij dit alles, het geestelijke in

den mensch, tot ook Christus het rijk aan den Vader overgeeft, op-

dat God zij alles en in allen, — dan blijkt hieruit hoe de macht

van Christus, langs geheel de scala der schepping, koninklijk heerscht

in heel de Schepping, en hoe alle dingen in hemel en op aarde

hem zijn overgegeven. In zijn wonderen heeft de Christus deze zijn

macht over het stoffelijke, over het plantaardige, over het dierlijke,

over den mensch, en over de booze geesten, die hij uitwierp, op

alle manier, van buitenaf ingrijpend, dan ook getoond. Verborgen en

inwendig bestond die band van meetaf, want alle dingen, d. i. alle

rijken en orden der natuur, zijn „door hem geschapen, en bestaan

te zaam door hem." Door zijn middelaarschap verheft hij dezen

alles omvattenden en alles ineenschakelenden band tot het hoogst

geestelijk bewustzijn. En is zijn middelaarschap eenmaal voleind, dan

zal tegelijk met het laatste oordeel de overgang van deze gebroken

wereld in het rijk der heerlijkheid plaats hebben door geweldige

gebeurtenissen in alle rijken der natuur, die van hem zullen uilgaan.

Zijn Koninklijke heerschappij, in de schepping van alle dingen door

het Eeuwige Woord gegrond, dringt alzoo door alle sferen der


