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is, zal niet altoos duren. Is eenmaal de geestelijke worsteling haar

einde naderend, dan zal ook in physischen zin zijn Koninkrijk aan-

breken. Er zullen beroeringen plaats grijpen in geheel de natuur;

heel de bestaande orde van zaken zal gewelddadig veranderd

worden ; er zullen zoo ontzettende gebeurtenissen plaats grijpen, dat

heel de aarde versmelten zal, om straks als nieuwe aarde onder

een nieuwen hemel in luister te pralen. Hier kan dit nog niet in zijn

volle beteekenis worden uitgewerkt, maar er moest toch in dit

verband reeds op gewezen worden, omdat alle figuurlijke opvatting

van het Koninkrijk der hemelen er met noodzakelijkheid en vanzelf

toe geleid heeft, en toe leiden moet, om ook het laatste oordeel als

product der fantasie af te wijzen, en alles teniet te doen, wat in

de profetie, in de redenen van Jezus, in de apostelische brieven, en

in de Openbaring van Johannes, wijst op deze physische gebeur-

tenissen, die in het eind der dagen te wachten staan.

XIV.

Triomf der hoogere orde.

Opdat het sterfelijke van het leven

verslonden worde.

2 COR. 5 : 4.

g^^^^^OT helder inzicht in Christus' Koninklijke heerschappij

geraakt men het best, door te letten op de heerschappij

van het levensbeginsel in die orden of rijken van de

^^^^^S natuur, die een eigen leven bezitten.

Er is in de natuur geen eentonig eenerlei, maar eindeloos onder-

scheid ; zoo echter, dat er toch weer in deze groote verscheidenheid

zekere orde blijkt te bestaan, waardoor de verschijnselen, die we

waarnemen, in zekere groepen, die men dan orden of rijken noemt,

worden ingedeeld. Als het laagste rijk in rangorde dient zich dan


