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hij toen als Minister tegenover zich had den heer Idenburg, die

nooit een oogenblik van de antirevolutionaire lijn afweek. Het

waren zijn eigen woorden, dat hij dit punt „met eenige klem"

wenschte te bespreken, omdat z.i. de Regeering haar taak in

Indie „nooit goed zou kunnen vervullen, als wij niet rekenen

kunnen op den krachtigen steun en medewerking der zending."

Met wat de Regeering daarover in de stukken had aangegeven,

was hij het dan ook van harte eens, maar „het was hem niet

genoeg, hij moest er nog iets aan toevoegen." Dit namelijk

:

„Ik hoop dat de mededeeling van de Regeering, dat zij de zending

niet rechtstreeks moet steunen, door niemand zóó zal worden

opgevat, alsof de Regeering tegenover de zending een z.g. neutrale

houding zou moeten aannemen .... Ik ben van meening dat

de zending te allen tijde moet kunnen rekenen op den moreelen

steun der Regeering .... Men wil liever alleen de Civilisatie
;

de Christianisatie, nu ja, als het moet, neemt men dan desnoods er

bij." Voorts „meende hij recht te hebben hier te vragen, dat de

Regeering zoo vaak het mogelijk is, van hare sympathie voor de

zending zal doen blijken en haar moreelen steun zal verleenen

aan de zending." Blijkbaar vond de heer de Waal Malefijt

zelfs Minister Idenburg eer nog iets te zwak. Alles was er hem

aan gelegen, dat de Regeering open voor haar plicht om steun

aan de zending te verleenen, uitkwam. Van een op éen lijn

stellen van de zending met ander particulier sociaal initiatief

mocht geen sprake zijn. Er moest krachtige steun over en weer

zijn. Krachtigen steun bood de zending aan het Gouvernement,

op krachtigen steun van het Gouvernement moest de zending

kunnen rekenen. Hij bewoog zich alzoo in 1908 nog geheel in de

lijn van ons antirevolutionair program, en in die van de Troon-

rede van 1901. Had ik dan geen recht om, toen ik dien onge-

lukkigen passus in de Memorie van Antwoord las, tot mij zelven

te zeggen : „Dat kan onze vriend de Waal Malefijt niet zelf ge-

schreven hebben. Die fatale verklaring schreef een ambtenaar."

Zelfs nu ben ik hier nog zóó vast en zeker van overtuigd, dat

al zei de Minister mij : „heusch, ze is van mij !", ik nog zeggen

zou : „Lieve vriend, bedenk u nog eens, en zie de stukken nog

eens na. Ge moet u vergissen !" Zeker, na verloop van jaren

kan wijziging van inzicht intreden, doch het is niet mogelijk, dat

dezelfde man, die in 1908 zóó sprak, nog eer een vol jaar om

was, zoo vierkant anders was gaan schrijven. Mijn wijzen op


