
Voorwoord.

In het begin van dit jaar kreeg ik het, tegen verwachting, te

volhandig, om al wat de Handelingen van 1909 af, en voorts

de Pers deze drie jaren, over het hangend geding ten beste

gaven, bijeen te zoeken, na te lezen en uit te trekken. Vandaar
dat dit vlugschrift iets later dan ik eerst gedacht had, het licht ziet.

Ook de titel viel anders uit dan ik eerst aangaf. Ik mocht

er mij toch niet toe bepalen, om het misverstand na te speuren.

De regeling, die de hangende schoolzaak in Indie zal ontvangen,

bleef mij een te gewichtig onderwerp, om het niet nogmaals ter

sprake te brengen. Daarom drukte ik in mijn titel: Afgeperst,

alleen uit, hoeveel liever ik het incident zelf verder onbesproken

had gelaten.
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