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luisterend oor. Hij stond ieder te woord en menigeen is door

hem geholpen of voortgeholpen. Hij was een vriend van armen

en verdrukten. Menig treffend staaltje zou daarvan kunnen worden

bijgebracht. Op zekeren keer kwam hij ongezocht in de schamele

woning van een fabrieksarbeider met talrijk gezin op eene van

de achtergrachten in Leiden. Het noodige schoeisel ontbrak daar

geheel. Hij bedacht zich niet lang. Spoedig waren de schoenen

gehaald, voor elk der kinderen een paar. „Maar Dominee", was
de vraag van de vrouw des huizes, „weet Ge wel, dat ik Roomsch
ben?" „Daar vraag ik immers niet naar, ik zie, dat Gij het noodig

hebt", luidde het antwoord van den vriendelijken weldoener.

Was de kinderzegen hem door den Heere onthouden, zonder

kinderen scheen hem zijn levenspad te eenzaam en koud. In

Leiden nam hij, met volle bewilliging zijner echtgenoote, die

hierin volkomen gelijk met hem dacht, twee kinderen, jongens,

tot zich, die beiden hunne moeder in de allereerste dagen der

jeugd moesten missen. De een heeft reeds den leeftijd van 21

jaar bereikt, terwijl de andere 12 jaar oud is.

Als prediker muntte hij nu juist niet uit door schitterende

kanselgaven, al wil dit daarom allerminst zeggen, dat hij de

gave der welsprekendheid geheel miste. Tekstverband en -zin

kwamen altijd uitmuntend tot hun recht. Van een eenzijdig-

voorwerpelijke prediking was hij een vijand. Dikwerf gaf hij in

een afzonderlijke toepassing leiding aan de eenvoudige zielen.

Goed kenner van de oude talen, bewoog hij zich gemakkelijk

en gaarne op het veld van Schriftverklaring. Van zijne hand

verscheen, in samenwerking met Ds. Renkema, een populair en

practisch werk over „De Gelijkenissen onzes Heeren Jezus

Christus". In 1900 kwam van hem uit: „Abraham, de vader

der Geloovigen, voorgesteld in 13 meditaties". Behalve zijn

„Kardiphonia" — stemmen uit 't hart — een drietal preeken,

waarmee hij van zijn Leidsche gemeente afscheid nam en onder-

scheidene kleinere geschriften, zijn vooral bekend : „Het Heden-

daagsch Socialisme" en „Het Diaconaat" (in vereeniging met

Prof. Biesterveld en Dr. J. van Lonkhuizen).

Als journalist was hij niet zonder verdienste. Van meer dan

één week- en dagblad was hij achtereenvolgens redacteur of

medewerker.


