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gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, duidelijk

wordt terneer gesteld, met hartelijke toebidding dat de goede
God hunne harten verder gelieve te heiligen in Zijne waarheid,

en met alle onze lezers, en die de waarheid in ongeveinsde liefde

betrachten, geven zal een zalig einde

!

Ik noem mij,

waarheid- en godsvrucht-lievende lezer,

Uw heilzoekende Dienaar in Christus^

ARNOLDUS ROTTERDAM.

Uit mijn kamer den XXVI van

Wijnmaand des jaars 1757.


