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De uitgave van de hrieven van mijn overleden vriend

Rudolph kan ten zegen zijn. Rudolph toch behoorde tot die

mannen, van wie men in de jaren van hun drukke leven

betrekkelijk weinig, maar daarentegen in de dagen van hun
krankheid bijzonder veel hoorde. Rudolph's groote beteekenis

voor den lande ligt in zijn sterven. Niet alsof zijn leven

onnut ware voorbijgegaan. Integendeel. Hij was altoos een klare

belijder, een ijverig werker, een man, die de kunst verstond om
door eigen bezieling anderen te bezielen; maar in het centrum
van onze nationale ivorsteling zagen wij hem hoogst zelden

optreden. Reeds als student speurde men de stille kracht die in

hem huisde, maar beide tegelijk, theoloog en jurist willende zijn,

bereikte hij noch in het eene noch in het andere die rijpheid van
studie, die voor een vooraantreden in den strijd van het leven

eisch is. ZiJ7i vurig verlangen om op politiek terrein zijn kracht

te kunnen ontplooien, is dan ook niet in vervulling gegaan. Hij
bleef predikant te Leiden. Toch begon in de laatste twee jaren een

nieuw ideaal zich voor hem te ontsluieren, hij koos een andere
existentie, en vurig begeerde hij juist in die nieuwe betrekking tot de
volle ontplooiing van zijn talent te kunnen geraken. O, hij was voor
dien keer in zijn leven zoo innig dankbaar. Het was hem of hij een

nieuwe toekomst tegenging, en alsof hij nu eerst met al hem verleende


