
Voorrede aan den waarheid- en godsvrucht-

lievenden lezer

!

Zie daar, waarheid- en godsvrucht-lievende lezer, het tweede

of laatste deel van mijne verklaring over de Nederlandsche

Geloofsbelijdenis, vervat in de XXXVII. Artikelen. Al ver-

schijnt dit werk niet zoo spoedig als ik gedacht en gij ver-

wacht hadt, ik vertrouw, dat ik bij allen, die der omstandig-

heden kundig zijn, waarin ik een geruimen tijd verkeerd heb,

licht verschooning zal vinden. Sedert de uitgave van het eerste

deel behaagde het den grooten Herder Zijner schapen de roeping

van Steenwijk op mij te doen vallen. Ik zag en ondervond

in die roeping zoo vele staande blijken der goddelijke voor-

zienigheid, dat ik die volvaardig, in des Heeren vreeze, met

blijdschap aannam. Hier komende, vond ik terstond handen

vol werk. Eene groote gemeente, waarin ik lust had, en in het

huisbezoek bij de twaalfhonderd lidmaten geteld en gevonden

heb ; daarenboven door het vertrek van hun beide voorgangers,

voor mijne komst, als schapen zonder herder. Over de achttien

maanden heb ik hier alleen gearbeid. Een geheel rond jaar

mijne gewone dagordeningen tweemaal per week vervuld. De
wekelijksche catechisatiën, met het gewone huisbezoek, zoo

binnen als buiten de stad waargenomen. Ook heb ik op het

vriendelijk voorstel van de Weledele achtbare heeren van den

Magistraat dezer stad, eene derde predikbeurt, die anders stil

stond, ten beste der gemeente, gaarne willen vervullen ; waar-

voor hunne weledele achtbare mij bezoldiging hadden toe-

gelegd; doch waarvoor ik niet anders begeerde, en onlangs
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