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zijn politieke geloofsgenooten geen gehoor kunnende krijgen, zijn be-

denkingen in ons blad heeit gepubliceerd, eene brochure in het licht

gegeven onder dezen titel : „Gij, Calvinisten. Open brief aan de anti-

revolutionaire partij over de oorlogsbeschouwingen van de Standaard."

De schrijver weerlegt in een kleine 50 bladzijden stuk voor stuk bijna

al wat de Standaard over den oorlog schreef door een beroep op
Dr. K u y p e r.

Aangaande de Standaard-leiding der laatste maanden vraagt hij

:

Ie of die wel tegen beginselverdoezeling op haar hoede was?
2e of die wel tegen éénzijdige opvatting van sommige Schrif-

tuurplaatsen voldoende bedacht was?
3e of die wel het hare er toe bij dioeg, de beteekenis der kleine

volken in 't algemeen, en van Nederland in het bijzonder, in

de Christelijke volkerenfamilie van Europa geestelijk te helpen

versterken ?

Wij gevoelen, dat het den schrijver moeite gekost moet hebben, tot

deze moedige daad over te gaan. Het was voor hem een conscientie-

kreet. Amicus Plato, sed magis amica veritas. *). Blijkbaar was het

hem enkel om de zaak te doen, niet om politiek, en heeft hij, op zijn

standpunt zeer verstandig, zich gewacht van zich te beroepen op per-

sonen, die buiten zijne partij staan. Hij wilde enkel zijne politieke

vrienden waarschuwen voor groote afdwaling, zonder zijne partij te

verzwakken. Enkel de leiding viel hij aan ; maar dan ook, o. i. althans

op vernietigende wijze.

Politiek voordeel zal dus de Christelijk-Historische partij uit deze

brochure niet kunnen trekken. Maar wel zullen ook de Christelijk-

Historischen haar met vrucht lezen, en zich verheugen dat, ook in

deze materie, zoodra de dingen objectief, zonder politieke bijsmaak,

worden beschouwd, de Christelijk-Historischen en de Calvinisten, drukken

zij zich misschien wat verschillend uit, in het wezen der zaak één zijn.

10 Maart 1915 Friesch Dagblad:

„GIJ, CALVINISTEN "

Onder dezen titel schrijft de heer H. Koffyberg, pred. te Muiden, een

„Open brief" „aan de antirevolutionaire partij over de Oorlogsbeschou-

wing van ,,De Standaard."

De „leiding" van ons hoofdorgaan wordt daarin getoetst ten opzichte

van déze drie punten :

Ie. of die wel tegen beginselverdoezeling genoegzaam op haar

hoede was?

(*) De waarheid bovenal.


