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verbergen, dat ik in een gesprek op 26 December, eer de

Koningin mij de Kabinetsformatie had opgedragen, gehouden

met den heer Talma, die van eene andere meening was, mijn

gevoelen dienaangaande heb uitgesproken en gehandhaafd.

Eerst in en door den loop van de crisis heb ik aan mijne

vrienden moeten toegeven, dat van de linkerzijde eene nieuwe

formatie toen niet meer kon worden gevergd.

Tot zoover de feiten.

De genummerde driestarren, die zich in een steeds scherper

persoonlijken aanval op mij toespitsen, nemen niet de feiten

zooals zij werkelijk zijn, maar berusten op eene voorstelling,

die met de werkelijkheid in lijnrechten strijd is.

Sinds de hierboven beschreven gebeurtenis koestert Dr. Kuyper

tegen mi[ eene bittere grief, waaraan hij op allerlei wijze, nu

eens meer, dan, bij tusschenpoozen, wat minder, maar in den

laatsten tijd met steeds toenemende scherpte en onwelwillend-

heid uiting heeft gegeven. Hij is zoover gegaan, dat hij in de

driestarren voor wie lezen kan heeft verkondigd, dat ik te

kwader trouw heb gehandeld. En dat is dan het uitgangspunt

van zijne beweringen omtrent een verzet tegen zijne leiding,

dat den schijn nadert van een complot.

De driestarren dienen zich ten onrechte aan als een stuk

politieke geschiedenis. Zij lijden, gelijk reeds door anderen is

opgemerkt, op menig punt aan feitelijke onnauwkeurigheid.

Voor zoover zij mij^ betreffen is de grondfout, dat zij niet op

waarheid berusten ; nagenoeg alles wat omtrent mij daarin staat

is óf scheef voorgesteld óf niet waar, namelijk geheel in strijd

met wat werkelijk is geschied .

Zij zeggen voorts te bedoelen het openleggen eener breuk in

de anti-revolutionaire partij met het doel om heeling en ver-

zoening te bevorderen. Het alles beheerschende punt is echter

de persoonlijke grief tegen mij; in het postscriptum heeft de

schrijver ten overvloede duidelijk doen uitkomen, dat hij een


