
de Reformatie schier elke hoogere opvatting van de roeping, die

ten deze van Christus tot zijn Kerlc uitging. Voor de ziel de prediking,

maar voor het lichaam een ontstentenis van alle teerderder be-

moeiing, en van een in liefde zorgen, dat bate afwierp. Hierin

lag niet een der minste redenen van de verstijving van het kerkelijk

leven, en het kon daarom niet anders, of toen de Doleantie met

het geestelijk verstorven régime brak, moest van zelf weer de

bezielde zorge ook voor de kranken weer opwaken. Ook in de

Hervormde Kerk, die ons had teleurgesteld, is op het eind der

vorige en in het begin van deze eeuw weer een opleven van het

Diaconaat gekomen, doch zonder vrees voor tegenspraak mag
gezegd, dat het voorbeeld der Doleerende kerken hiertoe den

spoorslag gaf. Men voelde het verwijt, dat in ons exempel lag,

en stak nu ook zelf weer de handen uit de mouwen, maar juist

met het oog hierop blijkt dan toch historisch vast te staan, dat

van de Doleantie ook op dit terrein een eerste teeken van weerop-

leven is uitgegaan, en onder deze teekenen van leven, die machtig

heel onze omgeving toespraken, mag van Eudokia geroemd, dat

't vooraan stond. Ook elders waakte men op. Op allerlei wijze

heeft zich uit de Doleantie ernstige belangstelling in het lijden

onzer kranken ontplooid. Doch, vooral hier in Rotterdam had men
den juisten toon weten te treffen. De practische vaardigheid, die

aan de bewoners van de Maasstad van oudsher eigen was, heeft

zich ook hier niet verloochend. En al telt Eudokia pas een vijf-

entwintig jaren, wat voor zulk een stichting nauwelijks meetelt,

reeds nu is ze 't heele land door, o, zoo dankbaar bekend, en

erlangde ze een uitbreiding, die elders verbazing wekt. Hoe groot

is het aantal gelukkigen niet, die uit Eudokia als verjongd het

leven weer ingingen ?

Dit stemt tot te inniger dank, wijl men ook in Eudokia eerst

van lieverlede tot het juiste inzicht kwam van de hooge eischen,

die aan zulk een stichting voor krankenverpleging te stellen zijn.

Men had er het gerucht wel van opgevangen ; artsen van naam,

die zich vol liefde als raadgevers aandienden, wisten wel van

goeden raad te dienen ; maar aanstonds op de volle hoogte van

wat komen moest, was men daarom toch niet. En, wat ook niet

mag vergeten, goede krankenverpleging, die in elk opzicht geeft

wat hooge wetenschap en techniek voorschrijven, vraagt soms


