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voor den oudere, van den mindere in positie voor den meerdere, zelfs

de manieren van loopen, van aan tafel zitten, van het gebruiken van

vork en mes, van lepel en vork, glas en kop en schotel ; kortom, alle

zoodanige omgangsvormen, als het ongegeneerde uit het leven bannen,

alle stijfheid aan den omgang ontnemen, en juist hierdoor dien om-

gang op hooger peil houden ; ze verhoogen den levenstandaard. Men

behoeft slechts het burgerleven in Engeland met dat in ons eigen land

te vergelijken, om te waardeeren wat het volk over zee hierin op ons

vooruit heeft. „Fatsoen" is de meest voltooide vorm van dezen nobelen

omgangsvorm, en toch zelfs in dat fatsoen staat het ééne volk zoo ver

bij het andere achter. In den riddertijd hebben de meeste van deze

vormen zich vastgezet, onder militairen behielden ze nog steeds de

oude afgemetenheid. De algemeene beschaving strekt om in steeds

breeder en lager afdalenden kring aan deze leniger vormen burger-

recht te verleenen.

En niet alleen, dat ze het leven veraangenamen, en veredelen, maar

ze kannen bovendien zeer wel strekken, om het rechtsbesef en de

zedelijkheidsvormen te verhoogen. Toch doen ze dit op verre na niet

altijd. Het geheel uitwendig karakter van deze vormen leidt er van

zelf toe, dat er vaak geen inwendige stemming aan beantwoordt.

Vandaar zoo dikwijls schijn zonder wezen, dat er achter schuilt, soms

in aanwijsbaren leugen overgaande. Toen Judas in Gethsémané aan

zijn Meester den kus der begroeting gaf, was dit eendeels, naar den

blooten vorm gerekend, het voldoen aan een destijds algemeen gel-

denden omgangsvorm, maar doel van dien kus was tevens het doen

slagen van het verraad. En zij 't al niet in die aangrijpende verbas-

tering, toch heeft de gepolijste omgangsvorm ook onder ons maar

al te vaak dien socialen leugen gevoed. Allerlei vorm en respectbe-

tuiging sloop zoo in met wrok en bitterheid in het hart. Een nooit

eindigend gecomplimenteer voor de vrouw, maar met lust in het oog en

met verraad van de eerste begrippen van zedelijkheid in de ziel. Lof

en eere u toegebracht zoo lang ge er bij zijt, om straks u achter uw rug

klad na klad, smet na smet aan te wrijven. En toch, al doorziet ge

nu met helder oog deze donkere schaduwzijden, toch mag daarom de

goede zijde van deze nobeler vormen niet miskend. In ruwer krin-

gen speelt gelijke nijd en naijver, even listige belaging, en even sterke

zinnelijke hartstocht, maar de nijd uit zich in kabalen, de belaging in


