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naam „Church of England", die nog gangbaar is, drukt dit nationaal

karai<ter van de Anglicaansche Kerk 't scherpst uit. In Duitschland,

in Frankrijk en elders bleef het de Algemeene Christelijke Kerk, waarbij

men zich niet aansloot, doch waartoe men door zijn Doop vanzelf

behoorde ; en hoe caesaropapistisch ook in Duitschland de Kerkin-

richting werd, genationaliseerd werd de Kerk in Duitschland niet.

Juist dit echter was 't wat in Engeland plaats greep. Engeland (niet

Schotland, noch ook Ierland) maar Engeland trok zich in nationaal

isolement terug. Het zou een Kerk op zichzelf hebben, en het zou

de Koning zijn die deze nationale Kerk met den nationalen Staat

vereenzelvigde. Elk geestelijk motief ontbrak hier. Wat Hendrik VIII

volbracht, was een politiek kunststuk. Juist dit nu bracht met zich, dat

de hoogste kringen, de adel voorop, hierbij met de Bisschoppen de

dragers van deze nieuwe machtsformatie werden, en meer tegen de

geestelijke reformatie van Wittenberg en Genève overstonden, dan dat

ze die overnamen. Wel drong onder Eduard VI het geestelijk element

sterk naar voren, maar, hoezeer Ivan Lasky hierbij zijn raadsman was,

deelde toch deze persoonlijke neiging van Koning Eduard zich niet krach-

tig genoeg aan de hooge Engelsche kringen mede, en was het veeleer

onder de lagere kringen van 't volk, dat de geestelijke levensvernieuwing

ingang vond. Reeds Koningin Maria, die in 1553 Eduard VI opvolgde,

trok weer sterk naar den ouden Kerkvorm en den aiouden eeredienst

terug; en wel heeft Elizabeth (1558—1603) de Bisschoppelijk Angli-

caansche Kerk ook geestelijk tot zuiverder formatie doen komen, maar

tot 1649 werkte de invloed van Jacobus I en Karel I weer in omge-

keerde richting, en van 1649 af nam de reactie hiertegen, die uit den

boezem van het volk opkwam, almeer tijdelijk een politieke dan gees-

telijke richting. Toen kwam de Republiek; in 1653 trad Cromwell

op; en nadat van 1660— 1688 Karel II en Jacobus II nogmaals hetgeen

op die wijs tot stand was gekomen, ongedaan poogden te maken,

bracht Willem III van Oranje eindelijk de finale beslissing, die uitliep

op een compromis tusschen de Anglicanen en de Dissenters, dat

feitelijk naast de Staatskerk aan de vrije Kerken bestaansrecht verleende

en de politieke zijde van het vraagstuk, in beginsel althans, van het

Kerkelijke losmaakte. Wie zich hierin niet vinden kon, vond naar

Amerika zijn uitweg, en hoezeer ook daar de eenheid van het geeste-

telijke met het politieke element aanvankelijk zich nog te herstellen


