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niet terug te mogen deinzen. De nu reeds vijfde uitgave van het op

één na vijfhionderd bladzijden tellende werk, waarin ik deze zoo hoog

noodige toelichting aanbood, doet onderstellen, dat, in wat gebrekkige

mate dan ook, deze toelichting voor het beoogde doel toch eenigen goeden

dienst heeft gedaan; en zulks niet enkel binnen de veste, maar ook daar-

buiten. Althans zelfs een zoo hoogstaand staatsleeraar als de hoogleeraar

Buys toonde mijn arbeid, als verduidelijking van ons Antirevolutionair

bedoelen, op prijs te stellen. Toch stond van meet af bij mij vast, dat,

bij een denkbare verdere ontwikkeling van de beteekenis onzer partij in het

Nederlandsche staatsieven, een vollediger, en meer stelselmatge uiteen-

zetting van wat de Antirevolutionaire partij hier te lande beleed en beoogde,

niet zou kunnen uitblijven. Geraakten we eenmaal uit ons isolement in

bond, en daardoor meer op den voorgrond; verhuisden we vroeg of laat

tijdelijk uit de sfeer der oppositie naar den bewindshoek; en naderde het

oogenblik, waarop het ons gelukken kon, de geheele lijn van Nederland's

staatkundigen gang ten deele om te buigen ; dan zou met de in 1878 gegeven

toelichting uiteraard niet langer kunnen worden volstaan. Een dieper

indringen in wat tot dusver slechts aan de oppervlakte getoetst was,

zou dan geen langer uitstel gedoogen. Alleen volstrekt tijdsgebrek heeft

mij dusver in het mij kwijten van deze vervolgtaak verhinderd. Thans

hiertoe overgaande, zou een beroep op der Juristen toegevend oordeel

naar preutschheid zweemen, als lage concurrentie met wat hun taak is en

blijft, ook maar van verre in mijn bedoelen. Jurist ben ik niet, noch naar

aanleg, noch naar studie, en het dubbele doctoraat in de Staatswetenschap

en in de Rechten, dat mij honoris causa, het eerste uit Princeton en

het tweede uit Leuven, gewerd, heeft mij er niet toe gemetamorphoseerd.

Ik blijf practisch staatsman van theologische herkomst. Elk ander merk

zou op de studie, die ik ook thans alleen aan geestverwanten aanbied,

evenals eertijds op Ons Program, misplaatst zijn.

Toch volgt hieruit geenszins, dat wat ik aanbied daarom geheel

waardeloos zou zijn, en beter in de pen ware gebleven. Constantin

Frank schreef in zijn : Die Naturlehre des Staates als Grundlage aller

Staatswissenschaft (Leipzig und Berlin 1870) blz. 10, dit opmerkelijke

woord : „Gleichwohl ist es eine unbestreitbare Erfahrung, das unter

den groszen Staatsmannern, welche die Geschichte kennt nur wenige

waren, die sich durch juridische Bildung ausgezeichnet hatten"; in

verband waarmede hij dan wijst op bekende figuren, „die gewisz keine


