
Zijn schoonouders hebben natuudijk in eerste lezingen

der K u y p e r-legende andere namen gehad, maar, zooals

gezegd, door een vergissing, werden de namen der
ouders voor de schoonouders overgenomen.

Dr. Kuyper heeft 9 kinderen gehad, waarvan 2

vroeg gestorven zijn. We vinden hier dezelfde getallen

terug als in zijn geboorte-datum : 2 en 9. Zeven —
weer het symbolisch getal — kinderen zijn hem dus
gebleven, en dat getal verdeeld, zooals het heilige ge-

tal 7 verdeeld moet zijn : in 3 en 4. Vier zonen en
drie dochteren. Ook al weer niet toevallig : de zoon
is meer dan de dochter. De zonen hebben dus de
meerderheid.

In de K u y p e r-legende vinden we overal het sym-
bool terug. Zoo speelt heel zijn leven zich af in 't

polderland. De Calvinistische beweging heeft in 't

polderland gebloeid, en al Nederlands groote mannen
zijn in 't polderland geboren. Dr. Kuyper natuur-

lijk ook.

Als kind verhuist hij naar Middelburg. Zeeland mag
in de „invloedsfeer" van het Calvinisme vooral niet

gemist worden.
Daarna vinden wij hem eerst als gymnasiast, later

als student in de theologie te Leiden. Leiden was
toenmaals het machtig bolwerk van het wetenschappe-
lijk liberaHsme. Het zou zin-loos geweest zijn, Dr.

Kuyper elders te doen studeeren, maar het was zin-

vol hem juist aan de Universiteit van Leiden te doen
inschrijven. En in de legende is alles zin-vol.

Al heerschte toentertijd het liberalisme in Nederland
oppermachtig, toch was het bijna vergeten Calvinisme

blijven voortleven in twee schuilplaatsen. Het lag ver-

scholen ten eerste in de vergeten geschiedboeken, en

ten tweede in den geloofsvorm van enkele ouderwetsche,

stijfhoofdige „kleine luyden", boeren en werklui, bij

wie het oude Calvinisme was „ingemaakt", zoo stijf en

stevig, dat het eigenlijk zoo'n beetje lag te beschimmelen.

Die twee schuilplaatsen van het Calvinisme moesten
opgezocht en geopend worden.
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