
heeft de geniale gedachte gehad, een Gereformeerde
Universiteit te stichten, is daaraan als Hoogleeraar
opgetreden en heeft — ook een meesterwerk — de
Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid geschreven.
Een specialiteit op onderwijsgebied heeft de leiding op
zich genomen van den Schoolstrijd en, kundig strateeg

en knap organisator, dien strijd tot overwinning gevoerd.
En knappe mannen, voorbeeldige werkers zijn dat

geweest, die ons, het meer gemakzuchtig nageslacht,

bewondering afdwingen. Blijkens de harmonie van hun
zoo verschillenden arbeid, hebben zij allen de grond-
gedachte van het Calvinisme goed begrepen en tot

stoute uitdrukking gebracht. Maar hun namen zijn in

't vergeetboek geraakt. De volksziel houdt niet van
omslag, die het gauw „noodeloos" vindt. Eén naam is

makkelijker te onthouden dan vele ; het wonderlijke
maakt meer indruk dan het normale: Dr. Kuyper
heeft in één menschenleeftijd dat alles klaargespeeld !

Hier wordt onze bewondering tot verwondering, en
onze verwondering tot twijfel,

Hoe rechtmatig die twijfel is, hoop ik u in de legende
van zijn leven aan te toonen.

In de eerste plaats dient er op gelet, welk een groote
rol de heilige getallen 3 en 7 in zijn leven spelen.

Om te beginnen met zijn geboortejaar. Dr. Kuyper
zou geboren zijn den 29''^° October 1837. In zijn ge-
boorte/aar zijn de symbolische getallen al heel duidelijk.

De 7 en de 3 spreken voor zich zelf. Tel 8 op bij 1,

en ge krijgt 9 (3 X 3). In den geboortedatum is de
symboliek minder doorzichtig. Toch zit zij er in. Het
verschil tusschen 2 en 9 toch is 7. Zelfs in de maand
vinden wij die symboliek terug. October is de derde
maand, teruggeteld van de laatste maand. Dan is

December de eerste. November de tweede, en October
de derde. Teruggeteld, want door de herleving van
het Calvinisme der 1 6' eeuw is immers de wijzer op de
wijzerplaat der geschiedenis teruggezet 1

We zullen telkens gelegenheid hebben op die ten-
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