
de armeren tegenover de rijkeren stelt, maar de verdoolde ge-

leerden tegenover de ongeleerden naar de wereld. Jezus spreekt

niet van den bezittende en den minder-bedeelde, maar trekt

zich van 't goed dat de mensch bezit, geheel terug op wat
ons sterk maakt in ons verstand en in ons denken. Eener-

zijds toch stelt Jezus de „kinderkens", waarmee bedoeld zijn

niet de kinderkens in jaren, maar de eenvoudigen in verstan-

delijke ontwikkeling. Al is 't toch volkomen waar, dat Mam^
mon ten slotte de gevaarlijkste verleider is, die zijn millioenen

slaven meesleept, toch gaat de machtigste invloed van de

wijzen en de geleerden uit, en is het vooral tegen de
ongerechtige denkers en onheilige verzinners dat het woord
van waarschuwing zich hier keeren moest. Een man als

Spinoza heeft ten onzent ongetvs^ijfeld meer zielen ver-

giftigd, dan de vlootschat die uit Indië kwam. Niet alsof

de Christus niet op even ernstige wijze gewaarschuwd heeft

tegen de ontzieling die van het goud komt, maar toch ver-

staat ge de Schrift niet, zoo ge u inbeeldt, dat in het goud
het meest dreigende gevaar ligt. Immers, hier, in dezen zoo
innig intiemen zielsuitgang naar den Vader, zwijgt de Chris-

tus geheel van 't geld en 't goed, en bepaalt Hij zich

eeniglijk tot het afbidden van verweer tegen de valsche

wijsheid en tegen het demonische gevaar, dat in de pseudo-

geleerdheid schuilen kan. Vergeet het toch nimmer, in geld en

goed is Satan arm. Er is in de kern van 't Satanische

wezen niets van de zinnenlust, die tot ontucht leidt, noch van
de geldzucht die vervoert tot gierigheden. In het Satanische

gaat het ten slotte eeniglijk om de echte of de valsche wijs-

heid. En daarom nu is het, dat ook de Christus hier in Zijn

zielsuitgang tot den Vader, den Heere des hemels en der

aarde, van 't goed en geld en goud zelfs niet rept, maar
eeniglijk dankt, en dankt met geheele zielsovergave, dat de
onheilige wijsheid teruggedrongen is, en dat het Gode beliefd

heeft, aan de kleinen naar de wereld het inzicht in de kern

van wat eeuwig blijven zal, te gunnen. Ongetwijfeld, ook
het bezit van 't goud der aarde kan verblinden, en van
God aftrekken, maar toch, het meest op den voorgrond
dringende gevaar schuilt niet in het goed en goud, maar steeds

in de valsche wijsheid en in de valsche wetenschap, en daarom


