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DE KUYPER-LEGENDE. ')

UIZEND jaren geleden, midden in den grooten

Europeeschen oorlog, moet er in ons goede
Vaderland een feest zijn gevierd, de tachtigste

verjaardag van een zekeren Dr. A. Kuyper, een

soort wondermensch, aan wiens bestaan op goede gron-

den in den laatsten tijd sterk wordt getwijfeld.

Hoewel de kalender het jaar /9 17 aanwees, verkeerde

de menschheid blijkbaar nog altijd in de naieve periode,

waarin legenden zich konden vormen.
Met het klare zoeklicht van onze hyperheldere eeuw

beschenen, toont de wonderbaarlijke levensgeschiedenis

van dezen Dr. Kuyper zóó veel tendentieuze gebeur-

tenissen, namen en getallen, dat er van den „histori-

schen" Kuyper eigenlijk niet veel meer overblijft.

Het feit, dat er in ons land op het eind van de
19e eeuw een grootsche herleving van het bijna ver-

storven Calvinisme heeft plaats gehad, staat vast. Maar
de behoefte van de altijd kinderlijke volksziel, om groot-

sche bewegingen eerst te noemen naar en dan te ver-

klaren uit één persoon, heeft blijkbaar ook onzen goeden
Nederlanders, en met name den nakomelingen van al

die herboren Calvinisten, parten gespeeld. De geschie-

denis eener beweging — altijd gecompliceerd en lang-

dradig — heeft geen vat op het volk, de pakkende
geschiedenis van een wondermensch wel. En zoo is

') Naar aanleiding van A. J. Hoogenbirks „De Calvijn*

Legende" in „Om de Kunst".


