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niet aan hetgeen van den Geest Gods is, want het is hem
dwaasheid

; en hij kan het niet verstaan, omdat het geestelijk

onderscheiden wordt. Maar wie geestelijk is, onderscheidt

(of : beoordeelt) alle dingen ; doch hijzelf wordt door nie-

mand onderscheiden (of: beoordeeld). Want „wie heeft den
zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten ?" (Jes.

40:13, 14.) Maar wij hebben den zin van Christus."

Uit dit alles blijkt duidelijk, dat al wat wij van de apostelen

ontvangen hebben, zoowel het door hen gesproken als

geschreven woord, geïnspireerd (of: ingegeven) is door den
Heiligen Geest, waarom wij hun woord mogen aannemen,
evenals de broeders te Thessalonlka, als „het Woord Gods,
gelijk het waarlijk is." (1 Thess. 2: 13.)

Geve God ons genade te „gedenken aan de woorden te

voren gesproken door de apostelen van onzen Heer
Jezus Christus!" (Judas: 17.)

*

Wat is de hoop des Christens ?

Het antwoord hierop luidt : „Christus in u, de hoop
der heerlijkheid." (Kol. 1 : 27.)

„In het huis mijns Vaders zijn vele woningen; ware het

anders, ik zou het u gezegd hebben; want ik ga heen om
u plaats te bereiden. En zoo ik heen ga, en u plaats bereid,

kom ik weder, en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn

moogt, waar ik ben." (Joh. 14:2, 3.)

In 1 Thess. 4: 16 lezen wij: „De Heer zelf zal neder-

dalen," en in vs. 17: „Aldus zullen wij altijd met den
Heer zijn."

In 1 Thess. 1 : 2, 3 vernemen wij bovendien, waarvoor de

apostel te allen tijde God dankte en wat hem deed aan-

houden in het gebed. Hij schrijft daar: „ . . . . zonder ophouden

gedenkende uw werk des geloofs en den arbeid der liefde

en de volharding der hoop op onzen Heer Jezus

Christus." De drie grondbeginselen van het ware Christe-

lijk leven : het geloof, de liefde en de hoop (1 Kor. 13: 13),

waren in de gemeente der Thessalonikers aanwezig en


