
Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult

ook getuigen, omdat gij van den beginne bij mij zijt."

In de Handelingen der apostelen, van hfdst. 1 : 2 tot hfdst.

28 : 25 vinden wij meer dan veertigmaal den Persoon des

Heiligen Geestes in en door de apostelen getuigenis

gevende aangaande Jezus Christus, en het heil door Hem
aangebracht.

En in Joh. 16: 12—14 hooren wij den Heer Jezus zeggen:

„Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die

nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, de

Geest der waarheid, zal hij u in al de waarheid leiden ;

want hij zal van zichzelven niet spreken, maar al wat hij

zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende

dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken;

want hij zal het uit het mijne nemen (of: ontvangen), en

het u verkondigen." Deze woorden zijn bevestigd geworden

in de brieven der apostelen, en in het boek de Openbaring.

Ook schrijft de apostel Paulus over verschillende „ver-

borgenheden," zooals „de verborgenheid van den wil Gods

en der Waarheid" (Rom. 16:25;Efeze 1 : 9 en 1 Tim. 3 : 16);

„de verborgenheid der Gemeente van Jezus Christus" (Efeze

3:3, 4, 9; 5 : 32 ; 6:19; Kol. 1 : 26, 27) ;
„de verborgenheid

omtrent de wegneming der Gemeente" (1 Kor. 15:51). —
En in het boek de Openbaring worden ons drie „verborgen-

heden" onthuld, n.1. „de verborgenheid der zeven sterren,"

(hfdst. 1 : 20); „de verborgenheid Gods," (hfdst. 10 : 7)

;

„de verborgenheid van het groote Babyion," (hfdst. 17 : 5, 7).

Deze „verborgenheden" waren zonder twijfel behoorende tot

„de vele dingen," die de Heer Jezus Zijn discipelen nog te

zeggen had, maar welke zij vóór de komst des Heiligen

Geestes „niet konden dragen."

In 1 Kor. 2:12—16 lezen wij: „Want wij hebben niet

ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, die uit

God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons door

God geschonken zijn ; die wij ook Spreken, niet met woor-

den, die menschelijke wijsheid leert, maar met woorden,

die de Geest leert, geestelijke dingen door geestelijke

woorden mededeelende. Maar de natuurlijke mensch neemt


